
VAN COLIJN NAAR DE GEER

richten kan. Zijn er onder de menigte die wellicht van de Koningin, van
de Koningin persoonlijk, redding en uitkomst verwachten? Ook zij zal
machteloos blijken om het onheil te keren.
En zo steekt in het toesnellen en samenscholen der mensen, in hun geroep,

in hun kreten, ook in hun tranen, iets van de hulpeloosheid van een volk dat,
in zijn nijver aanpakken en in zijn verdraagzame verscheidenheid, de on-
verbiddelijke hardheid van's werelds loop uit het oog verloren heeft en uit
zijn midden onvoldoende leidslieden heeft voortgebracht om het tijdig te
wijzen op het noodweer dat sinds' 33 kwam opzetten. I
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