
ACTIVITEIT VAN VAN BIJNEN

containers wapens. Desnoods bij daglicht" - in die laatste drie woorden
werd de ontreddering aan Duitse kant weerspiegeld die men in Rotter-
dam had kunnen gadeslaan. 's Avonds kort na acht uur gaf van Bijnen
nog opdracht aan de gewestelijke sabotage-commandant in Noord- en
Zuid-Holland en in Utrecht (P. W. Hordijk) om, 'indien wordt afgewor-
pen, onmiddellijk de helft der containers gevuld met standguns' naar het
KP-centrum in Rotterdam te brengen, 'laat transport in ieder geval door-
gaan in verband met beveiliging belangrijke objecten in Rotterdam."

De wel heel zware en veelomvattende opdracht welke van Bijnen kort
na één uur had doen uitgaan, had op Dolle Dinsdag nauwelijks effect.
Dat kon moeilij kanders: hij had 'overleg met c.q. inschakeling van alle
bekende bewapende groepen' 'noodzakelijk' genoemd - dat vergde tijd.
Borghouts, de gewestelijke sabotage-commandant in Noord-Brabant,
Zeeland en Limburg, kon naar verhouding de meesten van zijn KP' ers
(alsook de illegale werkers van de Partisanen-Actie Nederland) actief
laten optreden, maar dat optreden was al begonnen voordat hij van
Bijnens opdracht had ontvangen. Enkele Knokploegen beschikten daarbij
over wapens, aangetroffen op de lijken van Duitse motorrijders die in de
nacht van 4 op 5 september tegen over de wegen gespannen staaldraden
waren gereden. Onder de aanduiding 'dinsdagmorgen 5 september' werd
in Borghouts' 'Oorlogsdagboek' het volgende genoteerd:

'Ontvang bericht dat in Strijp en omgeving scholen en gebouwen die door
Duitsers bezet geweest zijn, geplunderd worden. Enige van onze mensen gaan
in uniform onder regenjas met wapens daar naar toe. Ter plaatse aangekomen,
wordt uit een school van alles weggesleept: kasten, planken, lampen, kortom alles
wat los en vast zit. Onze mensen spreken hen daarover aan, doch zij gaan hiermede
door. Dan trekken ze de regenjassen uit en lossen een schot in het plafond. Dit
heeft onmiddellijk succes, iedereen verdwijnt en twee van onze mensen blijven
ter plaatse om herhaling te voorkomen. Op dezelfde wijze zijn ook enige huizen
van Duitsers en NSB'ers geplunderd, waar hoofdzakelijk huisraad van Joden in
was. Lang niet alles is door ons verhinderd kunnen worden. Wij slagen er
middelerwijl in, geüniformeerd, de geweren en karabijnen, die de burgers
meegenomen hebben, te verzamelen, ook grote hoeveelheden munitie. Duitsers
deden niets tegen onze mensen in uniform en met karabijnen op de rug.

Het vliegveld wordt op dezelfde wijze afgegraasd. In de omgeving zijn 300

varkens door burgers buitgemaakt. Hier was het zo erg, dat onze mensen er
praktisch niet tegen opgewassen waren en niets anders konden doen dan adressen
opschrijven van plunderaars.

I J. A. van Bijnen: Telegram, 5 sept. 1944, aan Londen (a.v.). 2 J. A. van Bijnen:
Opdracht, 5 sept. 1944, aan J. J. F. Borghouts (a.v.).
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