DOLLE DINSDAG

leveren van een bijdrage aan de eindstrijd nog niet gereed — ze was
evenmin gereed voor de bevrijding. Wel gingen, dat is duidelijk, allerlei
machtsstrevingen en jaloezie&n een steeds groter rol spelen. Wij komen
hierop in de eerstvolgende hoofdstukken alsook in deel 10 b nog terug;
waar wij hier nog bij willen stilstaan, is het feit dat de illegale groepen
op Dolle Dinsdag eveneens niet bij machte waren om de levens van vele
duizenden makkers uit het illegale werk te beschermen. Op die dag en
de volgende werd namelijk een groot deel van de politieke gevangenen
uit het concentratickamp Vught naar concentratiekampen in Duitsland
overgebracht; het was een katastrofaal gebeuren dat aan bijna allen het
leven zou kosten. De illegale groepen hadden het niet kunnen verhin-
deren.

Het concentratiekamp Vught ontruimd

Waren de illegale werkers in Nederland die zich in Duitse gevangenschap
bevonden, aan de aandacht ontsnapt van de groepen waaruit zij waren
voortgekomen? Zeker niet. Van verschillende groepen uit was al van een
vroeg stadium van de bezetting af getracht, gevangengenomen leden vrij
te krijgen, soms door omkoperij van ‘SD’ers’, soms door overvallen. Lang
niet al die overvallen waren geslaagd, maar met name de Knokploegen
hadden eerder in ’44 met acties bij het Huis van Bewaring en de Straf-
gevangenis te Arnhem spectaculaire successen geboekt. Pogingen om ten
aanzien van de concentratickampen Amersfoort en Vught iets te bereiken,
waren nooit ondernomen; beide kampen werden bewaakt door de goed-
gewapende compagnieén van het Wachbataillon Nord-West — voor een
rechtstreekse aanval bezat de Nederlandse illegaliteit de middelen niet.

Over datgene wat op of omstreeks Dolle Dinsdag geschiedde met
andere politieke gevangenen die zich in gevangenissen bevonden, valt
nog iets meer te berichten.

In hoofdstuk 2 wezen wij er al op dat de Wehrmacht véér Dolle Dinsdag
bezig was geweest, ‘haar’ gevangenen naar Duitsland over te brengen.
Een aantal was toen achtergebleven in de Kriegswehrmachtgefingnis te
Utrecht (deel van het Huis van Bewaring) en uit die gevangenis werd op
6 september een nieuwe groep gevangenen, onder wie een aantal OD’ers,
naar Duitsland overgebracht, per trein. ‘De Nederlandse machinist die de
trein reed’, aldus een overlevende van dat transport, ‘saboteerde wat hij
kon, waarschijnlijk in de . . . gedachte dat hij elk ogenblik Geallieerden
op zijn weg kon treffen. Hij had telkens wat aan zijn machine waardoor
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