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gewonden door elkaar, maar alle vrouwen in aparte wagons. Omstreeks
één uur was men daarmee klaar. Om vijf uur zette de trein zich in
beweging, 'met gesmoorde stemmen hieven wij een krachtig Wilhelmus
aan. Vele mannen weenden', aldus Cappetti.'

Wie papier had en een stompj e potlood, schreef haastig een afscheids-
briefje en werkte dat door de spleten van de ventilatie-openingen naar
buiten; tientallen van die papiertjes fladderden omlaag. De gevangenen
van dit tweede transport hadden eten meegekregen, maar niets om te
drinken. Op het station van Den Bosch, waar de trein stilstond, werd,
aldus Cappetti, 'reeds om water gebruld, gegild. 'Bek houden!' schreeuwt
de Nederlandse SS die ter onzer bewaking bovenop en tussen de wagons
in de remhuisjes heeft postgevat." Na Den Bosch reed de trein langzaam
verder, richting Nijmegen. In de buurt van Oss lieten zeven gevangenen
zich zakken door een gat dat zij in de bodem van een der wagons hadden
gemaakt met een zaag die in Den Bosch naar binnen was gesmokkeld.
Enkelen hunner werden door de SS'ers gezien en de trein stopte. Zes
wisten te ontkomen, de zevende werd gepakt, ernstig mishandeld en naar
de trein teruggesleept. De leider van het transport, SS-Hauptscharführer
Johann Schweiger, berucht al door zijn optreden in de Cellenbarakken
en vervolgens in het 'SD'-Lager te Vught, klom toen in de goederen-
wagon waaruit de ontvluchting was ondernomen naar binnen en gelastte
de gevangenen diepe kniebuigingen te maken. Daarbij schoot hij in het
wilde weg, trof één gevangene, een student, dodelijk in het hoofd - een
tweede, een bejaarde man, kreeg een kogel in een van zijn handen. Uit
die wagon werden alle levensmiddelen weggenomen, het lijk bleef
liggen, de gewonde moest maar zien hoe hij zich redde. De trein zette
zich weer in beweging en passeerde in de avond de Nederlandse grens
op weg naar Sachsenhausen; vandaar werden de wagons met de vrou-
welijke gevangenen naar het Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gedi-
rigeerd.

In totaal waren op 5 en 6 september uit Vught ca. acht-en-twintig-
honderd mannen afgevoerd (onder hen enkele honderden Belgische en
Franse gevangenen) en, op 6 september, ruim zeshonderdvijftig vrouwen
(op beide groepen komen wij in deel 10 b terug). Apart afgevoerd werden
nog de zestig gevangenen uit het Aussenkommando-Arnhem van Vught
(hun transport naar Sachsenhausen begon op 12 september) en een on-
bekend aantal uit het Aussenkommando-Venlo (zij werden op 7 september
afgevoerd, ook naar Sachsenhausen).
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