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Spoorwegen gezegd had, 'dat de gevangenen van Vught via Venlo naar
Duitsland zullen worden vervoerd. Treinen staan gereed. Spoorlijn is
intact.' 'Grijp daar onmiddellijk in', liet van Bijnen een uur later aan
Borghouts weten.' Donderdagavond laat stelde hij aan Borghouts de
vraag: 'Hoe staat de zaak Vught?' Borghouts antwoordde: 'De berichten
over Vught zijn nog zeer verward. De meest betrouwbare mededeling
... meldde dat vervoer via Venlo zou plaatsvinden en dat de wagons
klaar zouden staan' (dat had van Bijnen zelf ook vernomen). 'Naar
aanleiding hiervan heb ik G[ewestelijk] C[ommandant]-Brabant opdracht
gegeven, de spoorlijnen om en bij Vught onklaar te maken.' Het resultaat
van die opdracht kende Borghouts nog niet, maar hij had wel 'de
mededeling (ontvangen) dat in Vught van afvoer' (d.w.z. verdere afvoer)
'van gevangenen niets bekend was en dat er ook geen spoorwegmaterieel
gereed stond. Bovendien werd gemeld dat reeds tweeduizend gevange-
nen afgevoerd zouden zijn? - het waren er in werkelijkheid meer dan
drieduizendvierhonderdvijftig geweest die op dinsdag 5 en woensdag 6
september het kamp hadden moeten verlaten.

Het kan wel zijn dat 'de spoorlijnen om en bij Vught' in de nachten
van donderdag op vrijdag en van vrijdag op zaterdag zijn vernield, maar
dit had op het lot der gevangenen geen enkel effect.

Nieuws uit Londen

Op maandagavond 4 september hadden de uitzendingen van Radio
Oranje en de BBC ook bij de Nederlanders in Engeland grote vreugde
gewekt: eerst met Gerbrandy's mededeling dat de Geallieerde strijd-
krachten 'in hun onweerstaanbare opmars' de Nederlandse grens hadden
overschreden, vervolgens met het bericht van de Regeringsvoorlichtings-
dienst dat Breda was bevrijd. De dinsdag werd op de regeringskantoren
een dag van grote spanning; men verwachtte niet anders dan dat men
spoedig zou horen dat die Geallieerde strijdkrachten ook al benoorden
de grote rivieren waren doorgedrongen; daaromtrent deden geruchten
de ronde. Wat het Nederlands Nieuws van de BBC die dag heeft uitge-
zonden, is niet bewaard gebleven maar het zal naar inhoud en strekking
wel niet wezenlijk hebben verschild van wat Radio Oranje berichtte.
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