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Van Dolle Dinsdag tot 'Market-Garden'

De bijna twee weken van Dolle Dinsdag, 5 september, tot de inzet van
het dubbele offensief'Market-Garden' op zondag 17 september' zijn een
periode geweest waarin de Geallieerde legerleiding bleef hopen dat het
mogelijk zou zijn, binnen enkele weken diep in Duitsland door te
dringen - tegelijk een periode waarin Hitler en zijn generaals constateer-
den dat zij er juist op tijd in waren geslaagd, langs de Vogezen, aan de
Duits-Belgische grens en in de buurt van de zuidgrens van Zeeland en
Noord-Brabant weer een samenhangend front op te bouwen. Wat de
Intelligence-afdeling van Shaef op 2 september had geschreven: dat de
Wehrmacht in West-Europa 'no longer a cohesive jorce' was maar slechts uit
'a number oj jugitive battle-groups' bestond, was in zoverre al niet juist dat
in die beschrijving niet verdisconteerd was hoe het er met de Duitse
reserves voorstond, maar het onderschatte bovendien het vermogen van
de Duitsers om zich te hergroeperen, en het was irrelevant omdat het feit
dat de te velde staande Wehrmacht in een bepaalde fase van de strijd zwak
was, nog niet betekende dat de Geallieerden in diezelfde fase de kracht
hadden om gedecideerd voorwaarts te gaan. In feite konden de Gealli-
eerden van begin september af minder kracht ontwikkelen dan de Gealli-
eerde legerleiding hoopte, Duitsland daarentegen ontwikkelde meer
kracht dan die legerleiding aannam. Wij zouden het ook zo kunnen
zeggen: de Geallieerde generaals hadden de reële kijk op hun eigen en
op Duitslands mogelijkheden verloren. Hoe kwam dat?

De belangrijkste factor was, dunkt ons, van psychologische aard: de
sinds eind juli behaalde successen waren die generaals naar het hoofd
gestegen; dat was met name bij de zeer zelfverzekerde, zeer ijdele
Montgomery het geval. Hij had zich in Noord-Afrika een bij uitstek

, Bij de militaire planning was 'Market-Garden' de naam van de twee grote acties die
beide op 17 september '44 werden ingezet: de Britse en Amerikaanse luchtlandingen
ter verovering van de Rijnbrug te Arnhem, de Waalbruggen te Nijmegen, de brug
over de Maas bij Grave en die over het Wilhelminakanaal bij Son benoorden
Eindhoven (operatie 'Market'), en het offensief richting-Arnhem van het Britse Twee-
de Leger (operatie' Garden').
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