VAN DOLLE DINSDAG TOT ‘MARKET-GARDEN’

voorzichtig veldheer getoond. Niet onbekend was hem dat hem tijdens
de periode van moeizame strijd in Normandié (van begin juni tot eind
juli) binnenskamers een overmaat aan voorzichtigheid was verweten,
door Bradley, bevelhebber van de 12th Army Group, en met name ook
door de onstuimige Patton, bevelhebber van het Amerikaanse Derde
Leger. Welnu, hij zou die concurrenten tonen dat hij niet alleen voor-
zichtig maar ook stoutmoedig kon opereren! Hij had zich de intocht in
Berlijn ten doel gesteld; bijna twee jaar eerder dan de Amerikanen
hadden de Britten Duitsland de oorlog verklaard — passend was het dan
dat zij als eersten in de hoofdstad van het Derde Rijk zouden binnen-
rukken, d.w.z. dat hjj dat zou doen, en niet Bradley of Patton.

Naast die psychologische factor was er een tweede die het van begin
september af de Geallieerde generaals en trouwens ook hun superieuren
in Londen en Washington moeilijk maakte, de werkelijke krachtsver-
houdingen in het oog te houden: de belangrijkste Intelligence-bron met
betrekking tot Duitsland ging minder opleveren. Ook bij onze beschrij-
ving van de strijd in Normandié hebben wij er op gewezen, welk een
immens voordeel de Geallieerden bezaten doordat zij het gehele radio-
grafische verkeer tussen het Fiihrerhauptquartier en de Oberbefehlshaber West
(het sloot zowel Hitlers orders in als de dagelijkse rapporten van von
Rundstedt en diens opvolger von Kluge) konden meelezen. De radio-
telegraaf werd evenwel minder gebruikt als verbindingsmiddel toen de
Wehrmacht tot aan en dichtbij Duitslands westelijke grens was terugge-
drongen: telefoon- en telexverbindingen werden belangrijker (ook van
bezet Nederland uit bestonden goede telefoon- en telexverbindingen
met Berlijn en met de staven van Heer, Kriegsmarine en Luftwaffe); dat
betekende dat Hitlers bevelen en de dagrapporten van de Oberbefehishaber
West niet meer met de gebruikelijke regelmaat in Bletchley Park opgevan-
gen en gedecodeerd werden.

Nog in een ander, minstens zo belangrijk opzicht was het voor de
Duitsers, nu zij zich moesten verdedigen, een groot voordeel dat zij bijna
heel Frankrijk en Belgié hadden ontruimd: hun aanvoerlijnen waren
evenveel korter geworden als die van de Geallieerden langer. De Duitse
aanvoer kwam nu uit productiecentra en depots die tamelijk dicht bij het
nieuwe front lagen en met dat front verbonden waren door een veelheid
aan weg- en spoorwegverbindingen; elke granaat evenwel die door een
Geallieerd kanon werd afgevuurd, was geproduceerd in Engeland of in
de Verenigde Staten, was vandaar naar het Continent verscheept en werd
begin september nog steeds ontladen in Normandié — de meeste granaten
bleven daar liggen; de transportmogelijkheden waren onvoldoende.
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