
HELE LEGERS GEÏMMOBILISEERD

iets later, resp. op 22 september en op loktober (in Duinkerken liet men
de Duitsers zitten) - geen van die havens had de betekenis welke
Antwerpen bezat. Hadden Eisenhower en Montgomery de Wehrmacht
minder onderschat en een reële kijk gehad op hun eigen aanvcerproble-
men, dan zouden zij, toen hun Antwerpen in handen was gevallen,
onmiddellijk absolute prioriteit gegeven hebben aan Geallieerde acties
om de Duitsers van beide oevers van de Wester-Scheld'e te verjagen,
maar neen: zij keken niet naar Antwerpen en de Wester-Schelde maar
naar Duitsland, d.w.z, naar Keulen, Koblenz en Frankfort (Montgomery
ook naar Berlijn) en zij gingen een offensief op touw zetten, hetwelk zij,
gegeven de transportcrisis, slechts beperkte tijd met kracht zouden kun-
nen volhouden.

*

Op de planning van 'Market-Garden', het dubbele offensief dat op 17
september werd ingezet, komen wij in het volgende hoofdstuk terug.
Hier willen wij er aan herinneren dat, zoals wij aan het slot van hoofdstuk
I reeds vermeldden, Montgomery op zondag 3 september het Britse
Tweede Leger opdracht gaf, de Rijnbruggen van Arnhem tot Wezel te
veroveren (op 4 september was het daartoe strekkend operatieplan. 'Co-
met', gereed dat o.m, in de inzet van luchtlandingstroepen voorzag) en
dat van Eisenhower, die op I september aan het gedelegeerd opperbe-
velhebberschap van Montgomery een einde had gemaakt (de Britse
veldheer kreeg op die dag de hoogste Britse militaire rang: Pield
Marshal), eveneens op 3 september bevel uitging dat het Amerikaanse
Eerste Leger (deel van de 21St Army Group) bij Koblenz en het Derde
(deel van de i ztk Army Group) bij Mannheim de Rijn moesten oversteken.
Eén dag later, maandag 4 september, stelde Eisenhower de aanvalsdoelen
nog ruimer: de 21St Army Group moest bovendien het Ruhr-, de i ztl:
Army Group bovendien het Saargebied veroveren,

Dat laatste zinde Montgomery niet; hoewel de Geallieerde planning
er van '43 af van was uitgegaan dat men Duitsland op een breed front
zou naderen en binnenrukken (zulks al vanwege het feit dat een groot
deel, ongeveer een derde, van de totale Geallieerde aanvoer moest
plaatsvinden via Marseille en Toulon), meende Montgomery dat in de
situatie die was ontstaan, de i zth Army Group volledig geïmmobiliseerd
moest worden; hèm moest men in staat stellen, met eoncentratie van alle
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