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beschikbare krachten die ene 'really powerful and fullblooded thrust towards
Berlin' uit te voeren. Aldus Montgomery op 4 september. Eisenhower
antwoordde op de yde: hij ging accoord met de 'thrust towards Berlin',
maar er was geen sprake van dat dat het enige offensief mocht zijn.

Montgomery zette zijn staf aan het rekenen en legde op 9 september
aan Eisenhower zijn conclusie voor: als hij de beschikking kreeg over
één goede haven aan het Kanaal (geen was er op die dag veroverd, laat
staan bruikbaar'), over I 000 ton luchttoevoer per dag en over een grote
extra-hoeveelheid vrachtauto's, dan zou hij op korte termijn in eerste
instantie Westfalen kunnen bereiken; dat impliceerde dat hij gebruik
moest kunnen maken van de Waalbrug bij Nijmegen en de Rijnbrug bij
Arnhem. De haven van Antwerpen werd geheel buiten Montgomery's
berekeningen gehouden, ja bij de taken welke hij die dag in volgorde
van belangrijkheid aan het Canadese Eerste Leger opgaf, kwamen de
operaties ter bevrijding van het gebied van de Wester-Schelde onderaan
te staan. Montgomery dacht, zulks is duidelijk, dat hij Antwerpen in het
geheel niet nodig had (Eisenhower dacht hetzelfde") en zijn optimisme
werd niet in het minst geschokt door het feit dat de Wehrmacht al vóór
de çde september aan het Albertkanaal, even bezuiden de Belgisch-
Nederlandse grens, had getoond, weer tot een nogal hardnekkige verde-
diging in staat te zijn. Hij hield aan zijn conceptie vast en legde die op
I4 september in een uitgebreid directief neer."

Dat directief hield in hoofdzaak in dat het Ruhrgebied moest worden
omsingeld, in het zuiden door het Amerikaanse Eerste Leger dat in eerste
instantie bij Keulen en Bonn de Rijn moest oversteken, in het noorden
door het Britse Tweede Leger dat, gesteund door drie luchtlandings-
divisies, in eerste instantie via Nijmegen en Arnhem over de Ijssel moest
komen en dan Westfalen binnenrukken. 'Our real objective is the Ruhr',
schreef Montgomery. Het Canadese Eerste Leger kreeg drie taken: het

I Boulogne was de eerste Kanaalhaven die weer gebruikt kon worden, niet evenwel
op de dag waarop 'Market-Garden' van start ging: 17 september, maar bijna vier weken
later: 12 oktober. 2 De Britse admiraal Sir Bertram Ramsay, opperbevelhebber van
de Geallieerde zeestrijdkrachten die de veldtocht in West-Europa ondersteunden, was
de enige hoge Geallieerde militair aan wie in die dagen de vitale betekenis van
Antwerpen en Rotterdam duidelijk was: hij zond op 3 september een telegram aan
Shaefwaarin hij op de betekenis wees van Antwerpen en de Wester-Schelde alsmede
van Rotterdam en de Nieuwe Waterweg. Ramsay's telegram heeft, schijnt het, geen
ander effect gehad dan dat op 4 september Eisenhowers eerder gememoreerde oproep
werd uitgezonden waarin de Rotterdammers werden aangespoord, vernieling van de
haven- en andere verkeersinstallaties te voorkomen. 3 Tekst in Ellis: Victory in
Europe, dl. II, p. 26-27.


