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openbaren tussen de Sowjet-Unie en de Geallieerden), stond voor hem
vast dat hij elke Duitse militair moest doordringen van het besef dat
Duitsland zelf tot het alleruiterste diende te worden verdedigd. Een
verdediging als de Russen bij Moskou en Leningrad maar vooral bij
Stalingrad hadden gevoerd, strekte hem tot voorbeeld. Dat blijkt het
duidelijkst uit een bevel dat hij op 15 of 16 september (de Amerikanen
waren toen bezuiden Aken op Duits gebied doorgedrongen en in Elzas-
Lotharingen op gebied dat door Hitler als Duits werd beschouwd) via de
Oberbefehlshaber West per telex deed toekomen aan alle staven in West-
Europa met opdracht er zorg voor te dragen dat de tekst als Führerbefehl
aan alle militairen van hoog tot laag ter kennis zou worden gebracht.'
'Der Kampf im Westen hat', zo vernamen dezen,

'auf weiten Abschnitten auf deutschen Heimatboden übergegriffen, deutsche Städte und
Döifer uierden Kampfgebiet. Diese Tatsache muss unsere Kampfführungfanatisieren und
unter Einsatz jedes wehifähigen Mannes in der Kampfzone zur äussersten Härte steigern.
jeder Bunker, jeder Häuserblock in einer deutschen Stadt, jedes deutsche Dorf muss zu
einer Festung toerden, an der sich der Feind entweder uerblutet ader die ihre Besatzung im
Mann gegen Mann unter sich begräbt. Es gibl jetzt kein grosszügiges Operieren mehr,
sondern nur Halten der Stellung ader Vernichtung, Die Führer aller Grade sind dafür
uerantu/ortlich, dass dieser Fanatismus in der Truppe und in der Bevölkerung geweckt,
ständig gesteigert und als Waffe gegen die Eindringlinge auf deutschem Boden zur
Auswirkung kommt. Wer sich, gleichgültig ob Führer ader Mann, der hohen und
entscheidenden Verpj/ichtung der Stunde nicht bewusst ist und seine Aufgabe nicht unter
vollem Einsatz seines Lebens löst, ist zu beseitigen und zur Verantwortung zu ziehen.
Alle Kommandohehiirden stellen sofort sicher, dass durch umfassendes Eingreifen mit
drakonischen Mitteln die Standfestigkeit der Truppe ioiederhergestellt und erhalten wird.'

Totdat hij, zeven-en-een-halve maand later, in een bunker onder de
Reichskanzlei in Berlijn zelfmoord zou plegen, zou Hitler in dat starre
fanatisme volharden. Er was voor hem geen weg terug - dus mocht er
geen weg terug zijn voor het volk dat hij pretendeerde te leiden. En
inderdaad: toen de oorlog te land Duits gebied naderde of zelfs reeds
daarop werd gevoerd, leek het of de Duitse strijdkrachten zich met een
nieuwelan in de worsteling wierpen.
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I Tekst in de vorm van het telexbericht dat op 16 september '44 door de Heeresgruppe
B werd doorgegeven: CD I, 14.0031-32.


