
HITLER GRIJPT IN

betekenis gekregen - sinds Duitsland eind '42 in de verdediging was
gedrongen, zag Hitler niet in waar hij nog met succes luchtlandingsope-
raties, die immers onderdeel zijn van een offensieve oorlogvoering, kon
uitvoeren. Niettemin waren er in '44 nog opleidings- en andere eenhe-
den, enkele daarvan in Noord-Brabant, die, zo hoopte Hitler, wellicht
in een later stadium weer tot drie luchtlandingsdivisies konden worden
uitgebreid. De Erste Fallschirm-Armee was een project voor de toekomst
- Student had niet eens een hoofdkwartier, dus niet eens een staf. Die
staf kreeg hij. Hitler bepaalde namelijk óók in zijn bevel van 4 september
dat het in Bilthoven gevestigde hoofdkwartier van het legerkorps waarin
"de Duitse divisies aan de Nederlandse kust gegroepeerd waren (het
LXXXVIIIste Armee-Korps), onmiddellijk ter beschikking van Student
gesteld werd (het werd naar Tilburg verplaatst'); onder Student kwamen
voorts te ressorteren: de Infanterie-Divisionen 719 en 347, de in Zuid-
Nederland aanwezige opleidingsbataljons van de Luftwaffe en eenheden
van de Waffen-SS, met inbegrip van de Landstorm Nederland, en de
beschikbare krachten van de Ordnungspolizei (er lag een bataljon in
Tilburg). Een allegaartje! Versterkingen uit het oosten en het westen
waren dringend nodig: uit het oosten, d.w.z. uit Duitsland, en uit het
westen, d.w.z. het Vijftiende Leger. Als dat er in zou slagen, de Wester-
Schelde over te komen!

Von Rundstedt was verre van optimistisch. Op 7 september seinde hij
aan Keitel, chef van het Oberkommando der Wehrmacht, dat hij een groot
gebrek had aan artillerie en antitankwapens, dat hij geen reserves van
betekenis bezat en dat bij de Heeresgruppe B slechts 100 bruikbare tanks
waren. Op de Iyde stuurde hij een nieuwe noodkreet naar het Führer-
hauptquartier: aan een front van 400 km lengte stond de Heeresgruppe B
met twaalf divisies (daarvan in Nederland, als men alles bij elkaar telde,
vijf) en met 84 bruikbare tanks tegenover twintig Geallieerde divisies
met ca. 1700 tanks - een strijdmacht die, aldus von Rundstedt, volledig
mobiel was.

Dat laatste was zij juist niet. Zoals aan de Geallieerden een deel van
de snelle Duitse tegenmaatregelen verborgen was gebleven, zo was tot
de Duitsers de ernstige Geallieerde transportcrisis niet doorgedrongen.

*

I Korte tijd later kreeg Student ook de beschikking over een deel van de staf van het
Duitse Vijftiende Leger.
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