
VAN DOLLE DINSDAG TOT 'MARKET-GARDEN'

eenheden van de Waffen-SS en een reserve-eenheid van de Kriegsmarine.
Generaal Demelhuber, de Befehlshaberder Waffen-SS in Nederland, werd
hun militaire superieur; hij vestigde zijn hoofdkwartier in de bureaus in
Bilthoven waaruit de staf van het LXXXVIIIste Armeekorps was ver-
dwenen.

Nu Zeeuws-Vlaanderen en de Wester-Schelde.
Oost Zeeuws-Vlaanderen werd door de Duitsers maar korte tijd ver-

dedigd. Alleen bij Axel vond strijd plaats waardoor in het stadje schade
'werd aangericht, en ook werd enige tijd gevochten bij Terneuzen. Als
bevrijders werden hier de Polen van de tot het Britse Tweede Leger
behorende Polish Armoured Division met veel gejuich ontvangen; ze
waren, aldus een plaatselijke geschiedschrijver, 'vlot en galant, lijken in
hun optreden veel op de Fransen. Zij bevelen niet zoals de Duitsers, doch
vragen beleefd hetgeen ze nodig hebben en dwingen niet." Met dat al
had men, van Dolle Dinsdag af gerekend, in Oost Zeeuws-Vlaanderen
toch nog tot twee weken toe op de bevrijding moeten wachten (in
Terneuzen trokken de Polen op 20 september binnen): een tijd vol
spanning vooral voor diegenen die op Dolle Dinsdag zo uitbundig
feestgevierd of zelfs het gezag in handen genomen hadden. Represailles
bleven achterwege.

In West Zeeuws-Vlaanderen (dat na de bevrijding van Oost Zeeuws-
Vlaanderen van leidingwater en electrische stroom verstoken was) moest
de Wehrmacht standhouden. Het gebied (zie kaart VI) leende zich bij
uitstek voor een hardnekkige verdediging. In het oosten lag het brede
water van de Braakman, in het zuiden liepen, even bezuiden de N eder-
lands-Belgische grens, twee parallelle kanalen: het Leopoldkanaal en de
Afieidingsvaart die door een smalle strook lands, soms 100, soms maar
25 meter breed, waren gescheiden. De zeesluis bij Zeebrugge wilden de
Duitsers in handen houden. Daar en elders aan de kust hadden zij
batterijen staan die ook landinwaarts konden vuren. Wat dat land betrof:
gedeelten er van waren onder water gezet en de wegen lagen over het
algemeen boven het maaiveld zodat alles wat op die wegen voorwaarts
zou gaan, zich scherp zou aftekenen en een goed doelwit zou vormen
voor vurende Duitsers. Aan die Duitsers was geen gebrek: van het Duitse
Vijftiende Leger was ca. honderdduizend man over. De meesten hunner
moesten evenwel, zo mogelijk, de Wester-Schelde oversteken om via
Walcheren en Zuid-Beveland Noord-Brabant te bereiken.

Die overtocht werd voorbereid en georganiseerd door de Kriegsmarine,

I De maand der bevrijding, p. 85-86.
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