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twintigduizend militairen de Schelde overgezet. Dat bleef de Geallieer-
den niet verborgen. Op I I september werd Breskens zwaar gebombar-
deerd, op de rzde volgden zware bombardementen op de Sloedam (de
verbinding tussen Walcheren en Zuid-Beveland) en op de Kreekrakdam.
Bij beide dammen werden de waterleidingbuizen en de electriciteits-
kabels getroffen, zodat men nadien op Zuid-Beveland en Walcheren
enige tijd zonder leidingwater en zonder electrische stroom zat. In
Breskens gingen hele buurten in vlammen op en vluchtte een groot deel
van de bevolking weg; op militair gebied had dat eerste bombardement
op Breskens tot effect dat de Kriegsmarine beoosten en bewesten het stadje
twee nieuwe overzetplaatsen moest inrichten en overdag geen troepen
of voorraden meer overzette; dat geschiedde nadien uitsluitend's nachts,
hetgeen de Geallieerden trachtten te bemoeilijken door met vliegtuigen
duizenden lichtkogels uit te werpen ('soms leken er Alpenhoge Kerst-
bomen in de lucht te staan', schreef een inwoner van Sluisl) en vervolgens
tot bombarderen en beschieten over te gaan. Ca. twintig 'veerboten'
werden tot zinken gebracht, maar van de opvarenden konden de meesten
gered worden. Op I6 september hadden de Duitsers in totaal meer dan
vijf-en-zestigduizend militairen, meer dan 300 stukken geschut, ca. 3 000

voertuigen, meer dan 2000 paarden en ook nog grote voorraden over-
gezet. Een kleine week later, op de zzste, de laatste dag (beter: nacht) van
het overzetten, waren die cijfers nog belangrijk gestegen: tot meer dan
zes-en-tachtigduizend militairen, meer dan 600 stukken geschut, ruim
6000 vehikels en ruim 6000 paarden. Daarmee was een groot deel van
het Vijftiende Leger gered; Model en Student konden het om te beginnen
in Noord-Brabant inzetten.

Op 26 september, vier dagen na de beëindiging van het overzetten,
werd Breskens voor de tweede maal zwaar gebombardeerd. Het was niet
alleen een bombardement zonder belangrijk doel maar bovendien vielen
alle bommen ver ten zuiden van de (verlaten) oversteekplaatsen; de
bevolking begreep er niets van. Zij begreep evenmin waarom de Geal-
lieerden er niet tijdig toe waren overgegaan, naar het evident zo belang-
rijke Breskens met eigen troepen door te stoten.

Dat laatste hadden de Geallieerden wel degelijk getracht, maar met te
zwakke krachten. Op I4 september, twee dagen na de bevrijding van
Brugge, hadden Canadese troepen gepoogd, bij Moerkerke over het
Leopoldkanaal en de Afieidingsvaart te komen; zij hadden zich na een
zwaar gevecht, waarbij zij o.m. onder het vuur waren komen te liggen
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