
HET DUITSE VIJFTIENDE LEGER ONTSNAPT

van een kustbatterij te Cadzand, moeten terugtrekken met verlies van
een derde van alle ingezette krachten - groepjes overlevenden boden,
aldus Karel Aernouts in zijn boek Waar de rode klaproos bloeit, 'een
deerniswekkend tafreel. Velen ... bewogen zich al hinkend voort, zich
steunend op hun kameraden. Sommigen waren in shock-toestand, anderen
trilden als een blad." Hun aanval was afgeslagen door die ene Duitse
divisie die in West Zeeuws-Vlaanderen moest standhouden: de 64ste
Infanteriediuision, gecommandeerd door de even fanatieke als bekwame
generaal Kurt Eberding. Een divisie van ca. veertienduizend ervaren
strijders! Ze was enkele maanden tevoren in allerijl in het Rijnland
gevormd uit daar vertoevende verlofgangers, hoofdzakelijk militairen die
aan het Oostelijk front hadden gevochten. Hitler behoefde niet bevreesd
te zijn dat het bastion West Zeeuws-Vlaanderen spoedig zou vallen.

*

Wij keren terug naar 6 september.
Gelijk vermeld, had Student toen langs de westelijke helft van het

Albertkanaal iets van een verdediging kunnen opbouwen door het in-
zetten van delen van de twee Infanteriediuisionen die wij noemden: 347
en 719. Verder oostwaarts evenwel gaapte een gat van ca. JOO km breed.
Hier werd de situatie voor de Wehrmacht gered door een Duitse divisie-
commandant, Generalleutnant Kurt Chill. Deze had opdracht, zijn eigen
en twee andere in Frankrijk uiteengeslagen divisies in het Rijnland te
hergroeperen maar besefte dat hij verstandiger handelde door onmiddel-
lijk het bedoelde gat te stoppen met wat hij aan troepen kon vinden. Hij
liet alle terugtrekkende Duitse militairen aan de bruggen over het oos-
telijk deel van het Albertkanaal opvangen, droeg er zorg voor dat andere
vluchtende militairen die aan de Maasbruggen bij Maastricht, Maaseik,
Roermond en Venlo waren opgevangen, onmiddellijk voorwaarts wer-
den gezonden samen met kleine eenheden als de z.g. ]eugdstormcom-
pagnie van de Landstorm Nederland, vormde uit dit allegaartje de Kampf-
gruppe-Chill en plaatste zich onder bevel van Student. Ook uit Duitsland
arriveerden spoedig versterkingen. Op de 6de werd aan Borghouts, de
gewestelijk sabotage-commandant van de KP in het zuiden, gerappor-
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