VAN DOLLE DINSDAG TOT ‘MARKET-GARDEN’

teerd dat de spoorlijn Gennep—Boxtel ‘na het ophouden der sabotage’
(dat was daags tevoren geschied) ‘weer geheel hersteld’” was en dat van
die lijn gebruik was gemaakt door een Duitse trein, ‘beladen met mate-
rieel en verse jonge troepen’!, en drie dagen later, 9 september, zag men
door Roermond alweer ‘duizenden manschappen’ trekken, ‘bewapend
met mitrailleurs, vlammenwerpers, spiksplinternieuwe geweren, ‘pant-
servuisten’ en ‘pantserschrik’ . . . De straten zagen er zwart van. Het
bleken verse troepen, pas afgericht en overtuigd van de overwinning
ondanks alles.”

Gevolg van deze snelle Duitse reacties was dat het Britse Tweede Leger
grote moeite had om over het Albertkanaal voorwaarts te komen. Op 6
september werd bij Beeringen (zie kaart VI op pag. 265) een klein
bruggehoofd veroverd op troepen van de Infanteriedivision 719, op de 7de
was er een brug klaar (deze werd onder bewaking gesteld van een deel
van de Irene-brigade®), maar de uitbreiding van dat bruggehoofd bleek

! Notitie, 6 sept. 1944, van het bureau van van Bijnen (LO/LKP, 3 B). ? Dit waren
lichte maar effectieve antitankwapens. 3 Bisschoppelijk College Roermond: College-
klok 1941—1945, p. 206. * Bij haar komst in Normandié was de Irene-brigade
toegevoegd aan het Canadese Eerste Leger. Zij werd op 4 september toegevoegd aan
het Britse Tweede Leger en kreeg toen opdracht, zich uit het gebied van de Seine met
spoed naar de buurt van Brussel te verplaatsen. Vandaar ging het noordwaarts naar
Beeringen waarbij de brigade onderweg verliezen leed doordat haar colonnes, waarvan
de ca. 300 auto’s veel te dicht op elkaar reden, in de flank beschoten werden door
enkele achtergebleven Duitse tanks. Een deel van de brigade bewaakte vervolgens de
brug te Beeringen, het restant bleef bezuiden het Albertkanaal.

Hier was het dat de brigade voor het probleem werd gesteld wat gedaan moest
worden met een vrij groot aantal krijgsgevangen militairen van de Landstorm Neder-
land, Waffen-SS’ers dus, van wie velen behoorden tot de Jeugdstorm-compagnie. Een
aantal van die jeugdige Landstormers had zich groen en geel geérgerd aan de rigou-
reuze tucht waaraan zij waren onderworpen, zodat in augustus van de compagnie,
aldus van Geelkerken, ‘Hoofdstormer’ van de Jeugdstorm, ‘nog slechts een kankerend
gezelschap over was, dat geen andere belangstelling had dan er weer uit te komen.’
(PRA-Ultrecht: p.v. C. van Geelkerken (afgesloten 15 aug. 1948), d1. B, p. 33, DocI-510,
c-1) Verscheidenen van die Landstormers hadden zich in de buurt van Hasselt zonder
slag of stoot aan de Amerikanen overgegeven.

De eerste krijgsgevangen Waffen-SS’er die bij de Irene-brigade werd binnenge-
bracht, behoorde vermoedelijk niet tot de Jeugdstorm-compagnie; hij werd namelijk
krijgsgevangen gemaakt door de Britten die hem aan de Irene-brigade overdroegen.
De man was een veenarbeider uit Groningen. Sommigen wilden hem door een
krijgsraad ter dood laten veroordelen en daarna fusilleren maar de brigadecomman-
dant, kolonel de Ruyter van Steveninck, besliste dat de man naar de Britten moest
worden teruggebracht. Op weg daarheen werd hij door zijn bewaker, een militair van
de Irene-brigade, doodgeschoten. Een tweede Waffen-SS’er, een Duitser, liet men ter
intimidatie zijn eigen graf graven, totdat de Ruyter van Steveninck aan de vertoning
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