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moeilijk door het hardnekkig verzet van de Kampfgruppe-Chill. De tanks
van de Guards Armoured Division bereikten pas op de rode het Kempen-
kanaal waar zij bij Neerpelt een brug sloegen. Verder kwamen zij voor-
eerst niet.

Na de hooggespannen verwachtingen die op en door Dolle Dinsdag
waren gewekt, vormde deze trage voortgang bepaald een bittere teleur-
stelling voor de bevolking in bezet gebied, zulks temeer omdat de
Duitsers kort na 5 september in verschillende streken des lands tot een
hardere aanpak waren overgegaan.

Graven!

In zijn Befehl über Herstellung der Verteidigungsbereitschaft des Westwalls had
Hitler op 30 augustus bepaald dat, wat aan werkzaamheden tot verlenging
van de Westwall verricht moest worden, in Limburg zou worden geor-
ganiseerd door de twee Gauleiter van Düsseldorf en Essen, Florian en
Schlessmann, en in de rest van bezet Nederland door Reichskommissar
Seyss-Inquart (met inschakeling van Generalkommissar Ritterbusch). Wat
Limburg betrof, kwam dit er op neer dat in Midden- en Noord-Limburg
nieuwe Duitse autoriteiten gingen optreden. Schlessmann was, schijnt
het, weinig actief, zodat in Noord-Limburg benoorden Venlo de uitvoe-

een einde maakte. Op 10 september kwam prins Bernhard (als bevelhebber der
Nederlandse strijdkrachten had hij op de 6de Engeland verlaten) bij de brigade op
bezoek. 'Hij stelde', aldus een van de officieren der brigade, 'de vraag of we een
tweehonderdtal Nederlandse SS'ers die door de Amerikanen ... waren krijgsgevangen
gemaakt' (leden van de ]eugdstorm-compagnie) 'voor onze rekening konden nemen'
(d.w.z, doodschieten). 'De brigadecommandant moest hier afwijzend op beschik.ken,
daar afmaken van zo'n groot aantalonverantwoord was. Onze hele staf stemde
hiermee in. Een enkele man om ook voor de toekomst een voorbeeld te stellen, is
een heel ander geval.' O. J. G. Beelaerts van Blokland: 'Oorlogsbelevenissen van een
cavalerie-officier', p. 109)

Het komt ons voor dat het doodschieten van de Groninger veenarbeider een
oorlogsmisdaad is geweest en dat kolonel de Ruyter van Steveninck met zijn weigering
prins Bernhard en de Irene-brigade een grote dienst heeft bewezen. De krijgsgevangen
Waifen-SS'ers zijn naar de Verenigde Staten getransporteerd.

Wij tekenen hierbij nog aan dat tot de Irene-brigade berichten waren doorgedron-
gen dat het nogal eens voorgekomen was dat Amerikaanse militairen Duitse krijgs-
gevangenen hadden doodgeschoten; de Britten zouden dit veel minder hebben
gedaan.
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