
NIEUWE DUITSE AUTORITEITEN IN LIMBURG

kwam opdagen. Een compagnie van de Ordnungspolizei die naar Midden-
Limburg was gestuurd, begon razzia's uit te voeren maar had niet veel
succes; de mannen verstopten zich. De Zivilverwaltung besloot toen de
katholieke hiërarchie in te schakelen. Op zaterdag 16 september werd aan
de bisschop van Roermond, mgr. Lemmens, gelast dat hij op zondag 17
en de twee daaropvolgende dagen een Duitse oproep van de kansels zou
laten voorlezen waarin aan de mannelijke personen van zestien tot vijftig
jaar werd bevolen, zich voor het graafwerk aan te melden, De bisschop
weigerde alle medewerking en talrijke priesters die rechtstreeks dezelfde
lastgeving hadden ontvangen, handelden insgelijks.

In Nijmege-n werd eenzelfde bevel bekendgemaakt: alle mannelijke
personen tussen de zestien en vijftig jaar moesten zich aanmelden voor
het aanleggen van versterkingen aan het Maas-Waal-kanaal. Het bevel
werd genegeerd. Toen eiste de NSB-burgemeester dat de leraren van
scholen met jongens van zestien jaar en ouder zich met die jongens naar
het Maas-Waal-kanaal zouden begeven. Bijna alle leraren weigerden. Op
zaterdagmorgen 16 september liet de burgemeester vervolgens de leraren
naar het stadhuis ontbieden. Diegenen die er verschenen, weinigen
slechts, kregen te horen dat bij voortgezette weigering inboedels in beslag
genomen zouden worden. Nog diezelfde middag werd met de uitvoering
van dat dreigement begonnen: Nijmeegse burgers werden onder bedrei-
ging met vuurwapens gedwongen, de woningen van de rector van het
stedelijk gymnasium, van de directeur van een gemeentelijke hbs en van
enkele andere schoolhoofden leeg te halen.

In Arnhem (het kan ook elders hebben plaatsgevonden) werden op 13
september alle schoppen, voorhamers, lange bijlen, breekijzers en krui-
wagens gevorderd: de Organisation Todt had ze nodig voor graafwerk in
de Achterhoek. In Arnhem zelf vonden o.m. op 6 en I4 september grote
razzia's plaats; hier.werden alle mannelijke personen van zestien tot zestig
jaar opgeroepen om te komen 'spitten'.

Aan de Rijn ter hoogte van Zevenaar was het graven toen al begonnen.
Op 8 september, drie dagen na Dolle Dinsdag, had Seyss-Inquarts Beauj-
tragtervoor Gelderland doen weten dat Zevenaar zou worden platgescho-
ten als zich niet de volgende ochtend om acht uur driehonderd mannen
voor graafwerk kwamen aanmelden. De burgemeester, geen NSB'er,
bezweek voor die intimidatie en riep in een toespraak op de markt
persoonlijk de burgerij op, geen verzet te bieden. De driehonderd kwa-
men, hoorden dat ze per dag vijf gulden loon zouden ontvangen (daags
daarna verschenen, aldus een plaatselijk relaas, 'véél meer dan de vereiste
driehonderd man') en togen aan het werk, d.W.Z. daar maakten ze volgens


