VAN DOLLE DINSDAG TOT ‘MARKET-GARDEN’

dat relaas ‘een geintje van. Velen hadden niet eens een schop! Anderen
brachten een strandschopje van de kinderen mee ... De OT-leiders, die
’s morgens met ons werkvolk optrokken, revolver op de heup, waren, te
oordelen naar hun uniform, merendeels SA-mannen uit Westfalen en
oudere Rijnlanders. Nu, ‘die mannen geloofden het al gauw’, vertelden
onze jongens.’!

Voor graafwerk aan de Rijn werden ook in Winterswijk en in de
gemeente Wisch en Terborg mannen opgeroepen (vermoedelijk ook
elders in de Achterhoek). Winterswijk moest er achthonderd leveren,
Wisch en Terborg vijfhonderd. In Winterswijk kwamen zich op vrijdag
15 september tweehonderd aanmelden. Zaterdagmorgen betoogde de
burgemeester, een NSB’er, op de markt dat er meer ‘spitters’ moesten
komen, de volgende dag al. Zondagmorgen waren er honderd. In Wisch
en Terborg weigerde de burgemeester, J. J. G. Boot, alle medewerking.
Hij fietste naar een zwager in het Gooi die hem een onderduikadres
bezorgde en daar voegden zich zijn vrouw en dochter bij hem; zijn huis
in Varsseveld werd door de Duitsers in brand gestoken, een NSB’er werd
tot burgemeester benoemd.

In de periode die wij in dit hoofdstuk behandelen, tussen § en 17
september dus, waren Limburg, het Rijk van Nijmegen en de Achterhoek
niet de enige gebieden waar de Duitsers dwang toepasten om ‘spitters’
bijeen te krijgen. Er moesten behalve de verlengde Westwall nog meer
versterkingen worden aangelegd! In Zuid-Limburg werden er alle man-
nelijke personen van vijftien tot vijf-en-vijftig jaar voor opgeroepen en
‘toen zich’, aldus een provinciale geschiedenis, ‘maar weinigen aanmeld-
den, werd alles wat zich op straat vertoonde en van genoemde jaarklassen
leek, opgepikt en in autobussen weggereden en voorts begon men
nauwkeurige huiszoekingen naar dwangarbeiders te doen.’

Niet anders ging het in Den Bosch, zij het dat hier, voorzover bekend,
v66r 17 september de razzia’s achterwege bleven. Op zaterdag 9 septem-
ber moesten zich alle mannen van achttien tot vijf-en-veertig jaar komen
melden op het Stationsplein met hun schoppen bjj zich; ze zouden per
trein naar Zaltbommel worden gebracht (de gehele bevolking had dit
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