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stadje op 6 september binnen drie uur moeten ontruimen') om er bij de
Waal stellingen aan te leggen. Enkele honderden kwamen opdagen, de
grote meerderheid bleef thuis.

Zo ook in West Zeeuws-Vlaanderen. Hier werden gehele leeftijds-
groepen op 15 september opgeroepen om te 'spitten', 'er duiken er veel
onder', noteerde een inwoner van Aardenburg in zijn dagboek, 'op straat
ziet men bijna geen jonge mannen meer."

Middelburg dreigde hetzelfde lot als Zaltbommel: op vrijdag 8 sep-
tember werd er een biljet aangeplakt waarop de NSB-burgemeester
bekendmaakte dat vrijwel de gehele bevolking (behalve diegenen wier
diensten nodig waren voor het garnizoen: Infanteriedivision 70) vóór
maandag II september diende te evacueren naar Zuid-Beveland en
Bergen op Zoom; er zou, aldus de burgemeester, voor ouden van dagen,
gebrekkigen en zieken één trein zijn die op zaterdagavond zou vertrek-
ken. De meeste Middelburgers voelden er niets voor om hun huis. te
verlaten; bovendien namen zij aan dat op Zuid-Beveland en in Bergen
op Zoom niet veel kon zijn voorbereid want telefoonverbindingen waren
er niet meer. Tallozen trachtten dus een vrijstellingsbewijs te krijgen
waartoe men vooral op de doktoren een beroep deed: wie een medisch
attest had, mocht in Middelburg blijven. Hoevelen er vertrokken (in elk
geval een kleine minderheid), weten wij niet, maar stellig vele honder-
den, misschien meer. Wel te verstaan: de beloofde evacuatietrein werd
door de Wehrmacht gevorderd (uiteraard voor het transport van de eerste
militairen van het Vijftiende Leger die de Wester-Schelde waren over-
gezet), zo ook een tweede trein (deze werd door Geallieerde jagers
dusdanig beschoten dat in Goes, aldus een inwoner, 'de doden en
gewonden er bij stapels uitgedragen werden") - gevolg 'was dat alle
evacué's uit Middelburg moesten gaan lopen. Zondag tegen de middag
zag men de eersten Goes naderen: 'Die stroom van ellende te beschrijven
is', schreef dezelfde inwoner van Goes, 'totaalonmogelijk: dertig à
veertig kilometer te voet, met bakfietsen, kinderwagens, kinderen en
oude mensen gebukt onder zware koffers, nee, dat was meer dan vreselijk.
Velen onderweg gedood door de jagers, zwaar verminkten die men zo
maar moest laten liggen ... De militairen die ook van deze wegen gebruik

I Meenemend wat zij dragen of vervoeren konden, namen de meeste bewoners van
Zaltbommel hun intrek bij boeren in de BommeIerwaard. Zij dachten toen dat de
bevrijders spoedig zouden komen opdagen zodat de evacuatie niet lang zou duren.
2 J. J. Rosseel in (Heemkundige kring West Zeeuws-Vlaanderen): Herdenkingsjaarboek
bevrijding 1944 (1974), p. 49. 3 Brief uit Goes d.d. 24 sept. 1944, p. I (Doe 1-568 C,
a-r).
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