
VAN DOLLE DINSDAG TOT 'MARKET-GARDEN'

maakten' (diegenen van het Vijftiende Leger voor wie in de treinen geen
plaats was geweest) 'completeerden de ellende. Onverschillige boeven
... plunderden de boomgaarden, dwongen de vluchtende burgers hun
fletsen af te geven, ja hebben zelfs kinderwagens afgenomen, koeien
gedood en daar vlees uit gesneden en de rest laten liggen. Als ik dat
allemaal zou moeten beschrijven, zou ik een dag nodig hebben."

*

Waarschijnlijk zijn tussen 5 en 17 september in meer plaatsen en meer
streken dan wij in het voorafgaande konden vermelden, door Duitsers
dwangmaatregelen toegepast om voldoende 'spitters' bijeen te krijgen.
Men moet, dunkt ons, in het oog houden dat zich toen reeds (niet pas
na de Geallieerde luchtlandingen, niet pas na de afkondiging van de
Spoorwegstaking op 17 september) in de gehele aanpak van de civiele en
militaire bezettingsautoriteiten een belangrijke wijziging begon af te
tekenen. Het Derde Rijk zelf was in gevaar! Dat vergde hard ingrijpen
en voor gevoelens van eonsideratie met de Nederlandse burgerij was des
te minder plaats omdat deze op Dolle Dinsdag zo duidelijk had aange-
toond dat ze van harte een snelle Duitse nederlaag wenste. Ziet men in
het Duitse beleid tijdens de hongerwinter (wij zullen het in deel 10 b
beschrijven) razzia's, roof en terreur, toegepast op de gehele bevolking
(en niet dus, als in '41-'43, op de Joodse bevolkingsgroep alléén), als
meest tekenende elementen, dan verdient het de aandacht dat die ele-
menten zich al vóór 17 september manifesteerden.

De dwang die ten behoeve van het 'spitten' werd toegepast, hebben
wij beschreven; roof en terreur zijn nu aan de beurt.

Roof en terreur

Geroofd was er al onmiddellijk vóór en op Dolle Dinsdag door indivi-
duele Duitse militairen en de vorderingen (vorderingen vooral van
vervoermiddelen) waartoe het in die dagen en trouwens ook in de

1 A.v., p. 1-2.
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