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eerstvolgende kwam 1, waren in zoverre een vorm van roof dat men in
ruil voor goederen die men moest afstaan, vorderingsbewijzen in handen
kreeg welke een hoogst onzekere waarde vertegenwoordigden. Die roof
ging evenwel een veel algemener karakter aannemen. Nederland werd
oorlogsterrein. Hitler noch een van de andere Duitse machthebbers wist
begin september hoe lang de Wehrmacht er zich zou kunnen handhaven,
duidelijk was hun wel dat vliegvelden van de Geallieerde luchtmacht
dicht bij Nederland zouden komen te liggen zodat men daar op trans-
portgebied toenemende moeilijkheden zou krijgen. Er lagen in Neder-
land nog enkele belangrijke voorraden grondstoffen en eindproducten,
er waren machinerieën die beter aan Duitse bedrijven ter beschikking
gesteld konden worden - waarom zou men dit alles niet met spoed naar
Duitsland overbrengen? Dat zou ook daarom van belang zijn omdat de
Geallieerden, als zij er in slaagden Nederland of een deel van Nederland
op korte termijn te bevrijden, daar dan niet een economisch potentieel
zouden aantreffen waarvan zij onmiddellijk zouden kunnen profiteren.
Uit deze visie vloeide ook voort dat in bepaalde gevallen vernielingen
moesten worden aangericht.

Over deze en dergelijke aspecten van de situatie voerden secretaris-
generaal Hirschfeld en de voorzitter van de Raad voor het bedrijfsleven,

I Die vorderingen werden na Dolle Dinsdag voortgezet, stellig in verband met de
verplaatsing van de achtergebleven eenheden van Infanteriedivision 719 en met het oog
op de overtocht van het Duitse Vijftiende Leger over de Wester-Schelde. In het
Westland werden op 7 september alle autobussen door de Wehrmacht gevorderd en
diezelfde dag nam de Wehrmacht in Den Haag de paarden en wagens in beslag die op
weg waren naar het meeldepot om er het meel op te halen dat de bakkers voor het
bakken van brood nodig hadden.

Daags tevoren, 6 september, waren op het platteland in Zuid-Holland op grote
schaal paarden en wagens, vrachtauto's en schepen gevorderd, 'vele wagens zijn', zo
werd op 9 september door de provinciale voedselcommissaris van Zuid-Holland
gerapporteerd, 'met de melkbussen ondergedoken. De aanvoer naar Den Haag vanuit
de Rijnstreek is belemmerd doordat er geen wagens zijn. Enige schippers uit Gouda
weigerden te varen om melk uit Bodegraven te halen ., ze durven niet, daar
verschillende schepen in de Rijnstreek en Gouda gerequireerd zijn. De Duitsers staan
op bepaalde knooppunten van het waterverkeer ... De aanvoer van vee is op alle
markten vastgelopen wegens zeer omvangrijke vorderingen van schepen, auto's en
paarden en wagens', schepen vooralook in de wateren bij Dordrecht; daar was geen
schipper meer te krijgen voor het binnenlands vervoer en ook de boeren bleven thuis,
'Dordrecht laat de aardappelen per groentekar bij de telers halen omdat geen boer met
zijn paarden in Dordrecht komt.' (Brief van de provinciaal voedselcommissaris Zuid-
Holland, aangehaald in het dagrapport, 9 en 10 sept. 1944, van het rijksbureau voor de
voedselvoorziening in oorlogstijd (Dep. van landbouwen voedselvoorziening, rijks-
bureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd, Alg. Zaken, 8))
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