DE PHILIPSFABRIEKEN LEEGGEROOFD

twee afgezanten van Speer; zij hadden het bevel bij zich dat de Philips-
fabrieken onder bescherming van de Wehrmacht en de Ordnungspolizei
geheel ontmanteld moesten worden; alle machines en alle voorraden
dienden met spoed naar Duitsland afgevoerd te worden. Gezien de
opwinding waartoe het op Dolle Dinsdag in Eindhoven was gekomen,
hield Nolte dat bevel voor onuitvoerbaar tenzij hij inderdaad steun van
de Wehrmacht en de Ordnungspolizei kreeg. De Ordnungspolizei was op §
september evenwel uit Eindhoven verdwenen, Christiansen (Nolte reed
nog op de 6de met de twee lieden uit Berlijn naar hem toe) kon geen
compagnie van de Wehrmacht, laat staan een bataljon, missen, Rauter, met
wie telefonisch contact werd opgenomen, was niet in de gelegenheid
steun van de Ordnungspolizei te beloven (het bataljon uit Tilburg was naar
het Albertkanaal onderweg) en Fiebig (ook deze werd diezelfde dag door
Nolte bezocht) kon geen transportmaterieel ter beschikking stellen. Nolte
keerde naar Eindhoven terug. In de nacht van 7 op 8 september zond hij
al zijn Duitse medewerkers naar Duitsland en op de 8ste reed hij zelf
naar het Ruhrgebied teneinde aldaar bij een Duitse gloeilampenfabriek
een nieuw bureau in te richten. Een of twee dagen later (het was toen al
duidelijk dat de Geallicerden aan het Albertkanaal werden tegengehou-
den) reed hij weer naar Eindhoven waar hij nieuwe afgezanten van Speer
aantrof die hoogst verontwaardigd waren over het feit dat niet al op 6
september met de uitvoering van Speers bevel was begonnen. Kostbare
dagen waren verloren gegaan! Nu werd met man en macht aangepakt,
o.m. door uit Belgié gearriveerde delen van het Feldwirtschaftskommando
10." Erarriveerden deskundigen uit Duitsland die, rekening houdend met
de wensen die concurrenten van Philips bij Speers ministerie naar voren
hadden gebracht, lijsten gingen opstellen van die machinerieén welke als
eerste afgevoerd moesten worden naar negen Duitse fabrieken. Tot
zondagochtend 17 september werd die afvoer voortgezet, zulks in de
eerste dagen onder bewaking van de uit Gent gevluchte ‘SD’, en ondanks
het teit dat illegale groepen in samenwerking met Philips-employé’s en
personeel van de Nederlandse Spoorwegen niet zonder succes hun best
deden de afvoer te vertragen (hierover straks meer), werd toch in minder
dan een week ca. 6 000 ton aan goederen in vrachtauto’s en goederenwa-
gons geladen; in een door hemzelf bestuurde auto nam Nolte bovendien

' Dit Komnando, dat in totaal ca. vijf-en-twintig officieren en bijna honderd minderen
telde, roofde in die dagen uit Noordbrabantse schoenfabrieken ca. 150 ton aan
bontvellen en leer; die voorraad werd naar Duitsland overgebracht. Andere geroofde
artikelen werden aan de Wehrmacht in Noord-Brabant ter beschikking gesteld.
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