VAN DOLLE DINSDAG TOT ‘MARKET-GARDEN’

bedoeld werden de woningen waar zulk een illegale bijeenkomst was
ontdekt, want, schreef Schéngarth ook nog: ‘Die Bevilkerung . . . muss
fiihlen, dass die Sicherheitspolizei hart ist, aber doch diszipliniert und massvoll
vorgeht.’

Rauter zelf greep nog in bij een gebeuren in de Zaanstreek. Daar waten
op diezelfde 11de september waarop Schéngarth zijn Niedermachungsbefehl
uitgaf, negen bemanningsleden van een getroffen Amerikaanse bom-
menwerper ongedeerd aan de grond gekomen en prompt in de samen-
gestroomde mensenmassa verdwenen. De Landwacht kon hen niet meer
vinden. Daags daarna werden vier mannen uit Zaandijk aangehouden van
wie één een parachute bij zich had en de drie anderen een armband met
het woord ‘Oranje’ er op — een armband dus conform de aanwijzing die
prins Bernhard op zondag 3 september in de avonduitzending van Radio
Oranje had gegeven. Op 12 september hielden de Ordnungspolizei en de
‘SD’ vervolgens in Zaandijk een razzia. Zij grepen achttien personen en
de ‘SD’ maakte bekend dat alle achttien zouden worden doodgeschoten
als de negen Amerikanen zich niet kwamen aanmelden. In de Zaanstreek
was in die dagen juist een z.g. Driehoek gevormd, t.w. een verzetsleiding
bestaande uit een OD’er, een KP’er en een RVV’er (op het formeren van
die Driehoeken of Delta’s komen wij nog in dit hoofdstuk terug) — die
Driehoek besloot de Amerikanen te adviseren, de Duitse eis in te willi-
gen, maar trok dat advies in toen bleek dat de ‘SD’ in elk geval de eerste
vier arrestanten uit Zaandijk wilde doodschieten. ‘De zaak neemt’, schrij-
ven J. J.’t Hoen en J. C. Witte in hun relaas over de Zaanstreck, Zet en
tegenzet, ‘een nieuwe wending als Rauter zich er op 13 september per-
soonlijk mee gaat bemoeien. Want de Duitsers menen dat van de Ame-
rikanen belangrijke gegevens zijn los te krijgen over een op handen zijnd
Geallieerd offensief.’ In Zaandam aangekomen liet Rauter de eerste vier
arrestanten uit Zaandijk doodschieten, ‘de lijken laat men liggen.” Ver-
volgens liet hij bekend maken dat, als de Amerikanen verborgen zouden
blijven, op 13 september de achttien gijzelaars zouden worden doodge-
schoten en, als ook dat niet zou helpen, op 14 september honderd tot
honderdvijftig willekeurige Zaankanters. Dit dubbele dreigement had het
door Rauter beoogde effect: met goedvinden van de Driehoek gaven de
negen Amerikanen zich aan de bezetter over; zij werden naar een krijgs-
gevangenenkamp afgevoerd.!

Een typerend gebeuren! Typerend vooral, omdat het aantoonde dat de
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