
TOM BIALLOSTERSKI

beseften, onder hoe moeilijke omstandigheden de illegale groepen in
Nederland moesten opereren, hoe numeriek-zwak de Knokploegen en
de sabotagegroepen van de Raad van Verzet waren, over hoe weinig
wapens en explosieven deze nog maar beschikten en hoeveel voorberei-
ding het vergde om relatief kleine, laat staan relatief grote objecten te
beschermen.

Zeker, er vonden in de periode van 4 tot 17 september meer droppings
plaats waarbij nu per dropping ook meer containers werden afgeworpen
maar wat neerkwam was niet in de verste verte voldoende om de lange
reeks verstrekte opdrachten uit te voeren. Zeker, er werden nieuwe
agenten gedropt (allen in de nacht van 8 op 9 september), maar slechts
vijf: één BBO-agent met één marconist en een uit drie militairen bestaand
jedburgh-team. Dat was alles.

De BBO-agent was Tom Biallosterski, voortgekomen uit de groep van
Het Parool,die eind maart '44 door SOEvoor de eerste maal uitgezonden
was en samen met zijn marconist de twee meegebrachte zendapparaten
na zijn dropping had begraven - apparaten welke, toen hij ze ging
ophalen, verdwenen bleken te zijn. Biallosterski was toen naar Engeland
teruggekeerd. Nu werd hij, een jongeman van een ongemene energie,
uitgezonden met een nieuwe marconist, J. A. de Vos. Biallosterski's
opdracht was, verbindingsagent te worden voor de RVV in Noord-
Holland (daar was hij ook gedropt), maar toen hij in Amsterdam aan-
kwam, bleek hem dat daar een Top-Driehoek ('Delta-Centrum') was
gevormd waarin de RVV was vertegenwoordigd; hij werd dus verbin-
dingsagent voor het Delta-Centrum en toen dat Centrum door een
Commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten (kolonel Koot) en zijn
staf werd overkoepeld, stelde hij zich aan Koot ter beschikking. Men zou
kunnen zeggen dat hij door die functie in de hongerwinter de belang-
rijkste BBO-agent was. In februari '45 werd hij evenwel door de Land-
wacht gearresteerd, trachtte te vluchten, raakte gewond, werd naar de
Cellenbarakken getransporteerd en stierf daar in zijn cel. Zijn marconist
de Vos bleef tot de bevrijding actief.

Het verdient de aandacht dat Biallosterski, toen hij Engeland verliet,
wist dat een luchtlanding bij Arnhem op het Geallieerde programma
stond (die landing was niet een onderdeel van het plan 'Market-Garden'
d.d. 14 september '44 maar van het plan 'Cornet' d.d. 4 september); dit zei
hij ook tegen van der Gaag toen hij in de ochtend na zijn landing met
deze ontbeet - een mededeling waar van der Gaag die het onvoorzichtig
vond dat aan een geheime agent een zo belangrijk operationeel geheim
was toevertrouwd, danig van schrok.


