
VAN DOLLE DINSDAG TOT 'MARKET-GARDEN'

kele tientallen autobussen onklaar, staken 'veel goederenwagons' in
brand en pleegden sabotage aan een brug te Zaandam. De groepen in
Utrecht (zij hadden 'een pijnlijk gebrek aan wapens") bereidden zich voor
op hun beschermingstaken. De groepen op de Veluwe, die in totaal in
september 78 containers ontvingen (6 bij de eerste, 24 bij de tweede, 48
bij de derde dropping), voerden veel spoorwegsabotage uit, sneden de
electrische geleiding naar Duitse explosieven aan de spoorbrug te Rhenen
door en schoten twee Landwachters neer. De groepen in de Achterhoek
bedreven zevenmaal spoorwegsabotage, verbraken de telefoonverbin-
dingen van het vliegveld Deelen, maakten een schakelstation in de
Betuwe onklaar (dat was in strijd met de algemene beschermingsorders)
en verbraken 'volgens rapport' de ontstekingsdraden naar de Duitse
explosieve leidingen 'in bruggen Arnhem en Nijmegen'. De groepen in
Twente tenslotte bliezen in Overijssel spoorlijnen op waardoor o.m. vier
Duitse troepentreinen ontspoorden, brachten vier spoorwagons met mu-
nitie tot ontploffing waarbij twintig Duitsers zouden zijn gedood, en
executeerden 'twee verraders'; eind september hadden deze groepen (de
'brigade' -Twente dus, onder kapitein Lancker) 'nog slechts I2 containers
ontvangen en onder eigen troep gedistribueerd'; Lancker had tenslotte
voor de huisvesting gezorgd van het jedburgh-team van Major Brinkgreve
- het was deze geweest die via zijn zender de dropping van de I2

containers had geregeld.
Uiteraard was het voor Lancker van vitaal belang over deze rechtstreek-

se verbinding met Londen te beschikken. 'De RVV-leiding die zich met
zulke belangrijke lieden in de rug, reeds heer en meester van het verzets-
terrein waande, rekende echter' (wij citeren Het Grote Gebod) 'buiten het
initiatief van de KP. Johannes en Cor' (twee KP-leiders in Overijssel)
'kregen de lucht van het gebeurde en begaven zich naar het RVV-
kwartier, waarna zij majoor Henk ... er van wisten te overtuigen dat het
niet de RVV doch de KP was, die het heft in Overijssel stevig in handen
hield'"; gevolg was dat hetjedburgh-team Lancker en zijn RVV in de steek
liet en met de Knokploegen in zee ging. Men kan zich indenken welke
gevoelens dat bij Lancker en de zijnen wekte.

Wat de RVV aangaat, vermelden wij tenslotte dat Thijssen in zijn aan
zijn brigade-commandanten gestuurd 'Overzicht toestand' d.d. I7 sep-
tember de tevoren gegeven orders herhaalde, óók dat men ter verkrijging
van Intelligence-gegevens mocht overgaan tot 'aanvallen op Duitse ordon-

t Brief, 17 sept. 1944, van de commandant-brigade Utrecht aan J. Thijssen (a.v.).
2 Toon Mulder in Het Grote Gebod, dl. !, p. 474.
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