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nansen en stafkwartieren' (een herhaling dus van de al op 6 september
gegeven machtiging die van belang is geweest voor de aanslag te Putten
welke wij in deel 10b zullen beschrijven) en dat hij, met handhaving van
zijn (door van Bijnen afgewezen) denkbeeld inzake de 'retirerende bri-
gades', één nieuwe taak opgaf, een 'taak in verband met bepaald verloop
militaire operaties', en wel deze: 'Brigade-Veluwe bij doorstoten Geal-
lieerde legers van Arnhem naar Zuiderzee' (d.w.z. Ijsselmeer) 'zo moge-
lijk voor een gedeelte terug over IJssel, richting noord, onderdak, voedsel
en voertuigen vorderen. Contact opnemen met brigade-Twente.' In dit
stuk maakte Thijssen met geen woord melding van de luchtlandingen
die op de 17de kort na de middag werden uitgevoerd. Wij leiden hieruit
af dat hem al vóór het tot die luchtlandingen kwam, was meegedeeld dat
'Market-Garden' o.m. tot doel had, via Arnhem het Ijsselmeer te bereiken;
hierop komen wij in het volgende hoofdstuk terug.

*

Nu van Bijnen, de landelijke sabotage-commandant van de Knokploegen.
Wij willen beginnen met er op te wijzen dat hij aan de acties van zijn

burgerverzetsgroepen een einde maakte. Kort na Dolle Dinsdag was tot
hem doorgedrongen dat de Wehrmacht in verschillende plaatsen op 6 en
7 september burgers had gedwongen de straten en wegen te zuiveren van
spijkers, glasscherven e.d. en dat daarbij gedreigd was dat als het gebeurde
zich zou herhalen, de naastbij gelegen huizen in brand gestoken zouden
worden. 'Bvg's afremmen voorzover ze nog actief zijn', deed van Bijnen
op 8 september aan zijn gewestelijke commandanten weten. 'Praktisch
nut onder [huidige] omstandigheden problematisch. In verschillende
provincies worden reeds represailles genomen" - het kan zijn dat de
Wehrmacht inderdaad reeds tot die brandstichtingen was overgegaan.
Gelijk in ons hoofdstuk over Dolle Dinsdag vermeld, had van Bijnen

op 5 september kort na het middaguur alle spoorwegsabotage stopgezet.
Hij trok die order daags daarna in en in de nacht van 6 op 7 september
pleegden de Knokploegen sabotage aan een groot aantal spoorlijnen in
het gehele land, ook in het westen. Effectief was die sabotage vooral bij
Ede waar een goederentrein dusdanig ontspoorde dat tien wagons in
elkaar en over de rails schoven en dat de electrische bovenleiding zwaar
werd beschadigd. Elders werd de schade spoedig door de Nederlandse

1 GSC-III: 'Oorlogsdagboek', p. 55.
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