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besprekingen plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de OD, de
Raad van Verzet en de Landelijke Knokploegen. Six had die besprekingen
voorgesteld en er was aanvankelijk voor de Raad van Verzet aan deelge-
nomen door Gerben Wagenaar, voor de Landelijke Knokploegen door
Johannes Post. Wagenaar was spoedig vervangen door van der Gaag en
toen Post was weggevallen, was na enige tijd Rombouts (de voorzitter
van de Top-KP wiens persoonlijke gezag niet groot was) aan het beraad
gaan deelnemen. In dat beraad had Six gepoogd, de acties op sabotage-
gebied te coördineren (voor de spoorwegsabotage waren nuttige techni-
sche aanwijzingen doorgegeven) maar vo oral oak te bereiken dat, zodra
de Geallieerde strijdkrachten Nederland zouden naderen, de groepen van
de Raad van Verzet en de Knokploegen zich voor hun acties onder de
gewestelijke commandanten van de OD zouden scharen (dat waren allen
militairen met de rang van kapitein of hoger). Aldus hoopte Six mede te
bewerkstelligen dat, als de bevrijding eenmaal daar was, de OD de enige
ex-illegale organisatie zou zijn die zich op de openbare weg zou mogen
vertonen. In augustus mocht hij enige hoop koesteren dat zijn streven
succes zou hebben: Post had hem vóór zijn wegvallen de nodige toezeg-
gingen gedaan en van der Gaag had op zijn minst de indruk gewekt dat
hij er net zo over dacht. Six lichtte toen, gelijk eveneens reeds in
hoofdstuk 2 vermeld, op 4 september, daags voor Dolle Dinsdag dus,
zijn gewestelijke commandanten in,

'dat in het bijzonder met de RVV is overeengekomen, dat zodra moet worden
opgetreden in georganiseerd verband, de onderdelen van de RVV zich volledig
scharen onder de leiding van de gewestelijke commandanten van de OD ... Met
de KP's is in principe dezelfde overeenstemming bereikt. Echter is door het
uitvallen van het grootste deel der leiders van de KP's ca. twee maanden geleden
deze overeenstemming niet bij alle onderdelen der KP's bekend.'

Dat Londen de OD uitdrukkelijk ook een semi-militaire rol wilde
laten spelen, mag men al afleiden uit het feit dat in de dagen voorafgaande
aan prins Bernhards benoeming tot bevelhebber der Nederlandse strijd-
krachten, aan Thijssen was opgedragen, de OD van wapens te voorzien.
Het lag dus in de lijn van het Londense beleid dat er tussen de RVV (en
de KP) en de OD een nauwe samenwerking zou ontstaan. Trouwens, de
prins had, aldus de op zondagavond 3 september uitgezonden boodschap
van de koningin, 'de leiding van het gewapend verzet in Nederland'
gekregen en in Eisenhowers op diezelfde avond uitgezonden bekend-
making was gezegd dat de prins was benoemd tot 'bevelhebber van de
Nederlandse binnenlandse strijdkrachten'. 'Het gewapend verzet' en 'de
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