VAN DOLLE DINSDAG TOT ‘MARKET-GARDEN’

een delegatie van het Nationaal Comité van Verzet (Neher, van Velsen
en E. P. Wellenstein) en de hoofdredacteur van Trouw, Bruins Slot.
Rombouts en van der Gaag zegden hun volle medewerking toe — wel te
verstaan: de Top van de Landelijke Knokploegen waarvan Rombouts
voorzitter was, had operationeel over de Knokploegen niets meer te
zeggen want die waren eind augustus onder van Bijnen geplaatst en de
Raad van Verzet had operationeel niets meer te zeggen over de sabota-
gegroepen van de RVV want die ressorteerden sinds eind augustus onder
Thijssen. Groot was dan ook de verontwaardiging van Thijssen en van
Bijnen toen zij van het gebeurde vernamen. Notabene: zij waren in
Rotterdam ondergedoken en daar gebleven omdat Rotterdam uit militair
oogpunt hoogst belangrijk was, belangrijker dan Amsterdam, en daar was
nu, zo voelden zij het, buiten hun aanwezigheid, ja zonder dat men hen
om advies had gevraagd, beschikt over hun beider organisaties, en door
wie? Door, aldus hun visie, de OD en het Nationaal Comité die zich
nooit met het semi-militair verzet hadden beziggehouden!

Eerder dan Thijssen hoorden van Bijnen en Sanders wat in Amsterdam
was besloten, beiden al op 8 september. Nog diezelfde dag gaf van Bijnen
de volgende opdracht aan Hordijk (de gewestelijke sabotage-comman-
dant in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht): “Wens onmiddellijk
contact met Driehoek . .. Geef bericht aan Rob’ (Rombouts leefde onder
de illegale naam Rob Kooymans), ‘onmiddellijk met mjj in verbinding
te treden. Zal deze duistere zaak onmiddellijk opnemen met overzijde’
(met Londen dus). ‘Als Rob de KP persé wil torpederen, moet hij zo
doorgaan.”* Aan Londen, d.w.z. aan het BBO, stelde van Bijnen telegra-
fisch de vraag of de taakverdeling tussen de KP, de RVV en de OD was
gewijzigd. Aangezien op dat moment nog niemand in Londen iets
omtrent de vorming van de Top-Driehoek had vernomen, werd hem de
volgende dag, ¢ september, prompt geantwoord dat het sabotagewerk
uitsluitend aan de Knokploegen en de Raad van Verzet was opgedragen
en dat de OD zich voorlopig op zijn werkzaamheden na de bevrijding
moest concentreren. Eén dag later, 10 september, las van Bijnen een de
vorige dag ingekomen mededeling van Borghouts waarin deze de inhoud
had weergegeven van het bericht dat Six op de 4de aan de gewestelijke
commandanten van de OD had doen toekomen (de OD-commandant
in Eindhoven had dat bericht op de 8ste ontvangen en nadien contact
gezocht met de RVV en de KP, te weten met Hoekstra en Borghouts).
Van Bijnen wilde geen misverstand laten bestaan. ‘U bent KP en blijft

' Notitie, 8 sept. 1944, van J. A. van Bijnen voor P. W. Hordijk (LO/LKP, 4 C).
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