VAN DOLLE DINSDAG TOT ‘MARKET-GARDEN’

(in Amsterdam gevestigde) Contact-Commissie van de illegaliteit (Caljé
was een der leden) vermoedelijk op 10 september, één dag dus na de
vorming van de Top-Driehoek, een poging ondernam om voor het
denkbeeld dat die Driehoek landelijk de leiding zou krijgen van het
gewapend verzet, de instemming der regering te verwerven; de Contact-
Commissie deed dat omdat zij het van groot belang achtte dat alle
semi-militaire groepen, ook die welke uit communisten bestonden of
waarin communisten veel invloed hadden, via de Driehoek onder prins
Bernhard zouden komen te ressorteren. ‘CC verzoekt’, aldus het desbe-
treffende telegram’, ‘omgaand telegrafisch bevel om leiding acties opper-
bevelhebber’ (daarmee werd prins Bernhard bedoeld) ‘in volle omvang
te stellen in handen van Driehoek Knokploeg-Raad van Verzet-Orde-
dienst te Amsterdam.’

BI gaf dit telegram aan het BBO door en het BBO nam contact op met
minister van Lidth en met prins Bernhard (die zich sinds 6 september in
Belgi& bevond). Alle betrokkenen achtten de situatie in bezet gebied
hoogst ondoorzichtig, behoudens dat duidelijk was (ook enkele BI-
agenten hadden dat gerapporteerd) dat er grote verdeeldheid heerste. Het
BBO had Thijssen tot de min of meer centrale figuur in het gewapend
verzet gemaakt, op 8 september had van Bijnen zich er van vergewist of
in de taakverdeling tussen KP, RVV en OD wijziging was gekomen —
handelde men nu wijs door boven de KP en de RVV een in Amsterdam
bestaande Driehoek te plaatsen? Besloten werd, dat voorlopig niet te
doen. Er gebeurden drie dingen. Ten eerste hield van Lidth op 12
september in de middaguitzending van Radio Oranje een korte toespraak
waarin hij er bij ‘alle vaderlanders die een werkzaam aandeel zullen
nemen in de taak die voor de Binnenlandse Strijdkrachten is weggelegd’,
op aan drong, ‘gezamenlijk het vaderland te dienen ... met terzijdestelling
van persoonlijke gevoelens’; ten tweede werd in de avonduitzending van
Radio Oranje een boodschap van de prins uitgezonden waarin hij ‘zekere
geheime organisaties welker namen ik om redenen van veiligheid niet
kan noemen’, doch die ‘reeds geautoriseerd (zijn) om de ten uitvoerleg-
ging van mijn bevelen te organiseren’, gelastte elkaar te helpen ‘met de
uitvoering van de ontvangen opdrachten’; en ten derde ging, ook op de
12de, het volgende telegram naar de Contact-Commissie uit:

‘Naar aanleiding van diverse berichten uit Nederland doen wij dringend
beroep op aller medewerking om bestaande onenigheid onverwijld te staken. Tot

' Tekst: Eng., dl. VII a, p. 320.
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