
DE CONTACT-COMMISSIE GRIJPT IN

nader order wordt aan de leden der Contact-Commissie namens BNS! door de
regering opgedragen in verschillende centra waar eenheid ontbreekt, comman-
danten aan te wijzen voor actief verzet, aan wier leiding alle daaraan deelnemende
groepen zich hebben te onderwerpen. Indien sommige groepen daartoe niet
bereid zijn, worden zij niet beschouwd als deel uitmakend van de Binnenlandse
Strijdkrachten. De aangewezen commandanten dienen zoveel mogelijk overleg
te plegen met plaatselijke politie-autoriteiten en OD teneinde samenwerking na
de bevrijding en handhaving van rust en orde te verzekeren. Verzoeke meedelen
... aan RVV, OD en KP.'2

Uit dit telegram sprak een visie die in strijd was met wat zich in bezet
gebied had ontwikkeld, immers: de illegale organisaties kenden wel
groepen of afdelingen in bepaalde 'centra' (steden, gewesten of provin-
cies), maar zij waren wezenlijk organisaties die een eigen nationale leiding
hadden, en een opdracht om het 'actief verzet' per 'centrum' onder één
commandant te plaatsen, betekende dus een doorkruising van wat zich
in werkelijkheid had ontwikkeld. Afgezien daarvan: hoe kon de Contact-
Commissie die de taak had, aan de regering en met name aan de koningin
politieke adviezen uit te brengen, in 'centra' als Den Haag, Rotterdam,
Utrecht, Groningen enz. bepalen wie daar commandant van het 'actief
verzet' moest worden?

Thijssen en van Bijnen kenden deze telegramwisseling tussen de
Contact-Commissie en Londen niet, toen van Bijnen op 13 september
niet zonder grote moeite naar Amsterdam reed (hij werd, voorzien van
de nodige medische attesten, als Z.g.patiënt vervoerd in een Rotterdamse
gemeentelijke ziekenauto), waar hij een lang gesprek had met Walraven
van Hall (illegale naam: 'van Tuyl'), en wat hij van deze hoorde, schokte
hem zo diep dat hij, naar Rotterdam teruggekeerd (weer in de ziekenauto),
onmiddellijk contact zocht met Thijssen voor een aangelegenheid zo
belangrijk dat daarvoor, zo las deze, 'alles opzij gezet moet worden."

Van Bijnen was, legde Thijssen daags na zijn gesprek met deze ('Frank')
vast,

'in Amsterdam in contact gebracht met een zekere mijnheer van Tuyl, die hij
voordien niet kende ... Deze mijnheer vertelde hem dat de gevormde combinatie
RVV-KP-OD, verder te noemen: de Driehoek, besloten had voor het gehele
land op te treden als intermediair tussen de Binnenlandse Strijdkrachten en de
bevelhebber van die krachten; dat dit de vorm van eenheid was waartoe prins

! De bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten. 2 Enq., dl. VII a, p. ]20. De laatste
zin ontbreekt daar, maar deze komt voor in de tekst van het volledige telegram in
RVV, 5 b. 3 Brief, 14 sept. 1944, van L. G. Mulholland aan J. Thijssen (RVV, I f).


