
VAN DOLLE DINSDAG TOT 'MARKET-GARDEN'

Bernhard heeft opgeroepen, dat dit orgaan reeds de nodige burelen voor de
speciale taken van de bevelvoering had geschapen en dat dit orgaan overal in den
lande de Binnenlandse Strijdkrachten zou gaan organiseren.

De gehele opzet leek Frank vanuit militair oogpunt een monstrum, een voor
de bevelhebber onhanteerbare figuur, en de tirade die meneer v. T. afstak, maakte
op hem een onaangename indruk. Hij vertelde dus dat deze zaak overweging en
overleg met mij behoefde, waarop de heer van Tuyl hem op minachtende wijze
zeide dat hij (Frank) er niet op moest vertrouwen met mij te kunnen samenwer-
ken, want dit zou hem toch niet gelukken' -

Thijssen vond dit een 'lasterlijke uiting'. Hij en van Bijnen waren voorts
eenstemmig in hun afwijzing van de positie die aan de Top-Driehoek
was toegedacht. Samen stelden zij een brief op (de tekst daarvan is niet
bewaard gebleven) waarin zij jegens de Contact-Commissie (van Hall
had gezegd dat het háár idee was geweest, die Driehoek te vormen) van
'een militair onverantwoorde figuur' spraken' die bovendien overbodig
was: er wàs al een bevelsinstantie: het Geallieerde opperbevel en prins
Bernhard namelijk, en die bevelsinstantie stond met de commandanten
van de groepen van de Raad van Verzet en van de Knokploegen in
rechtstreeks contact.

Intussen begrepen van Bijnen en Thijssen, toen zij op 14 september
overleg pleegden, heel wel dat zij, nu Londen tot samenwerking had
opgeroepen en in Amsterdam al een nationaal bevelvoerend orgaan was
geschapen, het niet bij een afwijzing konden laten. Van Bijnen stelde aan
Thijssen voor dat diens hoofdkwartier en het zijne in één gebouw zouden
worden ondergebracht en dat een militair van hoge rang als 'bevelhebber'
boven hen beiden zou komen te staan. Van Bijnen noemde ook een naam,
vermoedelijk die van generaal Reynders, die begin februari '40 als op-
perbevelhebber van land- en zeemacht was vervangen door generaal
Winkelman (Winkelman was in krijgsgevangenschap afgevoerd maar
Reynders woonde nog in Den Haag).

Na afloop van het gesprek met Thijssen ('Lange Jan') zond van Bijnen
aan Borghouts die in Eindhoven bericht had ontvangen over de vorming
van de Top-Driehoek en dat een 'geschikt denkbeeld' had gevonden",
een brief waarin hij o.m. dit schreef:
'Neen, oliJ man, dat is nu juist helemaal niet geschikt. Integendeel, het is de
heftigste en, naar ik hoop, laatste poging geweest van bepaalde N[ ationaal]
C[ omité]-kringen om zeggenschap te krijgen in bepaalde zaken die hen niet raken.

1 J. Thijssen: 'Verslag', 15 sept. 1944. 2 Dat bericht was naar Eindhoven gebracht
door Chris Navis, een van de adjudanten van Six. Mede teneinde zo spoedig mogelijk
in contact te komen met prins Bernhard, had Six op IQ september Navis opgedragen,
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