
Londen

In de loop van Dolle Dinsdag werd in Londen duidelijk dat de bericht-
geving van de vorige avond: dat de Geallieerde troepen de Nederlandse
grens zouden hebben overschreden en dat Breda zou zijn bevrijd, ietwat
voorbarig was geweest - 'ietwat', schrijven wij, want er werd verwacht
en door allerlei Britse instanties ook te verstaan gegeven dat de Gealli-
eerde opmars naar Nederland zeer spoedig zou worden hervat. Gerbrandy
hield op woensdagochtend een persconferentie in het Ministry of Infor-
mation over de terugkeer-wetgeving der regering - 'een afscheidstoe-
spraak' , zei hij, waarin hij Engeland dank bracht voor de verleende
gastvrijheid '; vervolgens bracht hij samen met van Kleffens een af-
scheidsbezoek aan de Britse Foreign Secretary, Anthony Eden, zulks op
diens verzoek; de predikant van de Nederlandse Hervormde Gemeente,
ds. J. van Dorp, werd die dag door 'een Nederlandse generaal' (vermoe-
delijk was dat van Oorschot) ingelicht dat 'het Britse ministerie' (wij
nemen aan: het War Office) telefonisch had meegedeeld, 'dat onze troepen
Amsterdam al voorbij zijn'. 'Zou ik dan aanstaande zondag dankdienst
kunnen houden', vroeg van Dorp. 'Ik zou zeker de nodige maatregelen
treffen', luidde het antwoord en de predikant liet meteen voor die dienst
vijfhonderd speciale liturgieën drukken (hij kon ze spoedig weggooien)."

'Iedereen wordt hoe langer hoe zenuwachtiger', schreef van Lidth die
woensdagavond in zijn dagboek. 'Iedereen wil bij het scheiden van de
markt een hogere rang hebben! Iedereen denkt dat hij morgen weggaat"
- de enige die toen al wàs weggegaan, was prins Bernhard. De datum
van zijn vertrek vermeldden wij al: 6 september.

Vergezeld van verbindingsofficieren van het Bureau Inlichtingen, het
Bureau Bijzondere Opdrachten (kapitein de Graaf) en de Special Operations
Executive, van kapitein mr. P. Th. Six (wiens functie, zo noteerde van
Lidth, was 'een oogje in het zeil (te) houden"), van een uit enkele
Nederlandse Commandos bestaande lijfwacht en van twee Britse sergean-
ten die voor het radiocontact met Londen zouden zorgen, vloog de prins
op 6 september naar het Continent. Hij landde in Noord-Frankrijk maar
hij had in de drie transporttoestellen die hem en zijn gezelschap vervoer-
den, twee jeeps meegenomen, zodat hij vrijwelonmiddellijk naar de
omgeving van Brussel kon rijden. Na daar eerst korte tijd in een Brits
tentenkamp gastvrijheid te hebben genoten, kreeg hij 'Het Steen', het
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