
PRINS BERNHARD BIJ MONTGOMERY

oude kasteel van Rubens, als kwartier toegewezen en vervolgens, begin
oktober, het landhuis 'Wittouck' dat in het Soniënbos bij Brussel is
gelegen; het was de verblijfplaats geweest van de Belgische fascistenleider
Léon Degrelle (in die tijd officier in de Waffen-SS) - Degrelle had,
vertelde de prins later, in 'Wittouck' niet méér achtergelaten dan 'twee
paar zijden lakens en een welvoorziene wijnkelder."

Drie dagen na aankomst op het Continent, op 9 september dus, bracht
de prins een bezoek aan Montgomery. Hij gaf hem de inlichtingen door
die hij uit Londen van BI had ontvangen alsmede wat hij sinds zijn
aankomst had vernomen van enkele boodschappers uit Noord-Brabant.
'De Duitsers vluchten als hazen uit Nederland weg', zei hij (dat had hij
inderdaad gehoord, maar het was niet juist). 'Daarop', zo vertelde de prins
later aan Alden Hatch, 'zette Montgomery zijn moeilijkheden uiteen. Zijn
bevoorrading was ver ten achter geraakt, zijn tanks konden niet verder
bij gebrek aan benzine en de munitievoorraden waren bijna uitgeput.'
Dat kon de prins niet overtuigen; zijn opvatting was dat Montgomery
'heel Nederland in één of twee dagen (had) kunnen bevrijden door
gebruik te maken van parachutisten, want de Duitsers waren gedernora-
liseerd'2 - inderdaad, dat had kort voor en op Dolle Dinsdag voor een
deel van de Duitsers gegolden, maar op 9 september hadden de bezetter
en de Wehrmacht zich in ruime mate hersteld. Gaan wij te ver met te
veronderstellen dat Montgomery in dat eerste gesprek van de prins de
indruk kreeg dat hij veel te ongeduldig en de prins van Montgomery dat
hij veel te voorzichtig was? Die twee lagen elkaar niet; dat zou later
nadelig blijken voor hetgeen de prins ten behoeve van de Binnenlandse
Strijdkrachten in het bevrijde Zuiden wilde bereiken.

Op die ode september waarop de prins met de Britse Field Marshal
sprak, arriveerde prinses Juliana per vliegtuig in Engeland. Haar had haar
moeder doen weten dat het met het oog op de naderende bevrijding van
Nederland wenselijk was dat zij Canada zo spoedig mogelijk verliet.

Nogmaals één dag later, 10 september, vertrok uit Londen op verzoek
van Shaef een eerste contingent van twaalf Militair Gezag-officieren
onder leiding van de sous-chef van de staf, Posthumus Meyjes, naar
Brussel - het beschikte noch over transportmiddelen noch over schrijf-
machines. Het contingent bestond uit officieren die de secties waarin de
staf van het Militair Gezag was ingedeeld, vertegenwoordigden. Op 12

september arriveerden in Brusse~/veertig andere MG-officieren, groten-

I M. Brave-Males: Prins Bernhard in oorlogstijd (1962), p. I2I. 2 Alden Hatch: Prins
Bernhard. Zijn plaats en functie in de moderne monarchie (1962), p. I4I.
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