EEN REEKS WETSBESLUITEN

Ufford (deze had in ’40 in de provincie een deel van zijn gezag verloren
doordat hij op de avond van 14 mei overhaast uit Middelburg naar
Zeeuws-Vlaanderen was vertrokken); in Groningen zou E. H. Ebels,
gewezen gedeputeerde en nu provinciaal voedselcommissaris, de plaats
van Homan, in Zeeland jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, de burgemeester
van Westkapelle, later ‘bestuursraad’ (gedeputeerde) van Zeeland die in
'43 zijn functie had neergelegd en van wie bekend was dat hij als OD’er
actief aan het illegale werk had deelgenomen, de plaats van Quarles
innemen. Onder diegenen die Burger als commissaris der koningin wilde
bevestigen of benoemen, waren overigens enkelen, jegens wie bij de
illegaliteit in de betrokken provincies ernstige bezwaren bestonden, maar
dat wist men in Londen niet; noch de Contact-Commissie der illegaliteit
noch het College van Vertrouwensmannen was geraadpleegd. Toen Bur-
ger op § september zijn geheim koninklijk besluit aan de koningin
voorlegde, mocht hij overigens aannemen dat voor zodanige raadpleging
de tijd ontbrak.

Wat vernam de bevolking in bezet gebied van 6 tot 16 september uit de
Londense radio?

Radio Oranje en het Nederlands Nieuws van de BBC zonden op 6 en
7 september vrij uitvoerige teksten uit over de bijzondere staat van beleg
en het Militair Gezag, op 8 september werd de voornaamste inhoud van
het Persbesluit weergegeven en op ¢ september werd meegedeeld dat in
bevrijd Nederland nieuwe muntbiljetten en nieuwe zilveren munten in
circulatie zouden komen. Het was allemaal nuttige informatie maar zjj
was onvermijdelijk kort en mede gezien het feit dat de meeste Neder-
landers niet meer naar de radio konden luisteren, bleef bij de bevolking
in bezet gebied het beeld van wat het Militair Gezag nu wel of niet zou
mogen doen, rijkelijk vaag.

De onjuiste informatie die op maandagavond 4 september was gege-
ven, werd na enkele dagen gecorrigeerd: tot Breda, zo werd te verstaan
gegeven, waren hoogstens verkenners doorgedrongen die zich hadden
moeten terugtrekken: ‘de Geallieerden’, zei ik op vrijdagavond 8 sep-
tember in mijn weekoverzicht voor Radio Oranje, ‘zijn door de snelheid
van hun eigen opmars verrast.” ‘Geallieerde troepen’, aldus op 10 septem-
ber Robert Kiek, de oorlogsverslaggever van het Algemeen Nederlands
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