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seconden 'Leve Wilhelmina" - het was alles niet onjuist maar de
toespitsing op symptomen van wat in normale tijden als ietwat brood-
dronken 'Oranjelol' was bestempeld, wekte weerstanden bij een deel van
de illegale pers waarop wij in deel 10 b terugkomen.

Het arresteren van de in Maastricht achtergebleven NSB'ers en andere
'foute' elementen (de NSB-commissaris van de provincie, graaf d'An-
sembourg, was enkele dagen eerder gevlucht) werd door groepen uit de
bevolking alsook door de politie ter hand genomen. Binnen vier-en-
twintig uur werden er ca. vierhonderd gearresteerd (op hun behandeling
komen wij in dit deel nog terug), 'doch er heeft', aldus de militaire
commissaris voor Limburg, majoor mr. C. W. A. Schürmann, die nog op
de rade in Maastricht arriveerde, 'nergens enig bloedvergieten plaatsge-
vonden.'! Voorts waren verscheidene 'Moffenmeiden' gegrepen die men
volledig had kaalgeschoren of zodanig geschoren dat de overgebleven
stoppels een hakenkruis vormden.

Het kwam in Maastricht tot tekenende conflicten op gezagsgebied. De
districtscommandant van de OD was er zeker van dat hij conform de
aanwijzingen welke van het OD-hoofdkwartier in Amsterdam waren
ontvangen, het militair gezag diende te gaan uitoefenen, maar er had zich
naast de OD een door een beroepskapitein geleide groep gevormd welke
meende gerechtigd te zijn dat gezag in handen te nemen. Al vóór de
bevrijding waren de OD en de kapiteinsgroep met elkaar in botsing
gekomen - een oud-wethouder had toen bemiddeld en met veel moeite
bereikt dat de kapitein zich terugtrok. De OD-districtscommandant had
op de rade de aanplakbiljetten gereed liggen waarmee de OD zich als
drager van het militair gezag zou presenteren (aan de Maastrichtenaren
die NSB'ers gingen ophalen, liet hij Ofr-armbanden uitreiken) - nage-
noeg het eerste wat majoor Schürmann te doen kreeg, was de OD te
verbieden, die biljetten te laten aanplakken. Ten aanzien van het burger-
lijk bestuur wist Schürmann wat hem te doen stond, want wie in
Maastricht commissaris der koningin resp. burgemeester zou worden, was
niet twijfelachtig: dat waren van Sonsbeeck resp. jhr. mr. W. Michiels
van Kessenich, beiden in '41 door de bezetter terzijde geschoven.

J C. W. A. Schürmann: 'Eerste verslag, 14-18 sept. 1944, van de militaire commissaris
voor Limburg' (18 sept. 1944), p. 3 (MG, geheim archief, 204).
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