Opnieuw Londen

Op vrijdagmiddag 15 september gaf Shaef het bericht van de bevrijding
van Maastricht vrij. Radio Oranje wijdde er nagenoeg de gehele avond-
uitzending aan; men kon er in luisteren naar de al genoemde reportage
van Kiek die, wetend dat ‘Market-Garden’ spoedig van start zou gaan, zich
optimistisch uitliet: ‘Begon van Alkmaar de victorie, van Maastricht
begint de bevrijding’ Groot was de vreugde bij de koningin en de
ministers: er zat dus weer schot in de operaties! Zaterdagmiddag zond de
regeringsomroep een aan de bevolking van Maastricht en Eysden gerichte
mededeling van Gerbrandy ‘namens de volledige ministerraad’ uit:
‘Volgt alle aanwijzingen die Militair Gezag en overheid u geven’, heette
het daarin.

Burger had de behoefte, daar nog iets aan toe te voegen en daarmee
vooral de positie van de burgemeester van Maastricht te versterken. Als
minister van binnenlandse zaken sprak hij hem via Radio Oranje recht-
streeks toe, vooral wijzend op het Persbesluit, maar, zei hij, veel algeme-
ner: ‘Ik verzoek u, mijnheer de burgemeester, de leiding wederom in
handen te willen nemen ... en ik moge u bij deze machtigen, die dringend
noodzakelijke beslissingen te nemen, waaromtrent overleg niet kan
worden afgewacht” Met de positie van het Militair Gezag had Burger
geen rekening gehouden; hij had burgemeester Michiels ook niet dui-
delijk gemaakt dat deze, was dat nodig, de aanwijzingen van de militaire
commissaris had op te volgen. In die zin had hij dus een koers gevolgd
welke afweek van die van het kabinet. Gerbrandy had zijn tekst tevoren
niet gezien — Burger was er in afwijking van de geldende, ook hem
bekende regels (als voor Radio Oranje verantwoordelijk minister diende
Gerbrandy alle ministeriéle toespraken tevoren te zien), in geslaagd,
rechtstreeks toegang te krijgen tot de microfoon; Gerbrandy nam hem
dat kwalijk. Overigens, zo stellen wij ons voor, stond de minister-
president speciaal op die zaterdag niet te lang bij de zaak stil; van Lidth
en hij wisten dat het op zeer korte termijn tot een grote poging van de
Geallieerden zou komen om heel Nederland te bevrijden (ter opvulling
van de laatste wettelijke lacunes was het kabinet vrijdagavond bijeen
gekomen om op die avond en in de daarop volgende nacht nog een gehele
reeks wetsbesluiten definitief vast te stellen) — Gerbrandy was er vast van
overtuigd dat die poging zou gelukken.

In Brussel waren ook de oorlogscorrespondenten ingelicht en de
Geallieerde censuur vond er goed dat zij in hun geschreven en gesproken
bijdragen duidelijk zouden zinspelen op wat op handen was. ‘Het geduld
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