VAN DOLLE DINSDAG TOT ‘MARKET-GARDEN’

van u in Nederland’, aldus Kiek in een zaterdagavond door Radio Oranje
uvitgezonden bijdrage, ‘zal niet veel langer op de proef worden gesteld
... Een grote slag kan nu zeer spoedig worden verwacht. De Duitse
disposities zijn chaotisch’ (dat waren zij op dat moment niet meer). ‘Dat
feit is van het grootste belang, want daardoor zullen de Geallieerden in
de komende dagen sneller hun grote stoot’ (hij bedoelde de stoot naar
het Ruhrgebied) ‘kunnen doordrukken en nog sneller Nederland kunnen
bevrijden.’

Persoonlijk uitte ik mij die avond gereserveerder. Van de komende
luchtlandingen wist ik niets af* maar uit het oorlogsverloop sinds Dolle
Dinsdag had ik de conclusie getrokken dat de Wehrmacht sterker was dan
Shaef kennelijk aannam. Dat het Britse Tweede Leger nu aan de grens
van Noord-Brabant werd geconcentreerd, noemde ik ‘goed nieuws’,

‘maar het moet ons niet de ogen doen sluiten voor het feit dat in de afgelopen
veertien dagen wel aan ieder duidelijk moet zijn geworden: de Duitsers zijn
vastbesloten, Noordwest-Duitsland te verdedigen in Nederland. Zij willen de
Duitse grens van Emmerik tot Emden verdedigen bij en op de linie van onze
grote rivieren: Maas, Waal en Rijn. Zij willen de Geallieerden het gebruik
ontzeggen van de havens Antwerpen en Rotterdam. Zij willen Nederland be-
noorden de rivieren maken tot noordwestelijk bastion van de vesting Duitsland.

Zal hun dat gelukken?

Dat hangt volkomen af van de Geallieerde plannen — plannen die geheim zijn
en ook mij onbekend. Maar de campagne in het Westen heeft zoveel verrassingen
gezien... dat men van te voren niet behoeft aan te nemen dat het Duitse plan
met betrekking tot Nederland niet zal worden doorkruist door Geallieerde
verrassingen. Bewaart uw vertrouwen in het strategisch kunnen van Eisenhower
en Montgomery’ —

maar juist tussen die twee generaals hadden zich bij de gehele opzet van
‘Market-Garden’ ernstige meningsverschillen voorgedaan.

! Mij was wel daags na ‘Dolle Dinsdag’, op 6 september dus, door de verbindingsman
van Radio Oranje met de Psychological Warfare Division van Shaef (eerder met de Britse
Political Warfare Executive), Cecil de Sausmarez, meegedeeld dat het binnen enkele
uren of dagen tot een Geallicerde luchtlanding bij Rotterdam zou komen. Die
mededeling (welke ik natuurlijk in verband bracht met Eisenhowers oproep aan de
bevolking van Rotterdam) gaf mij de indruk dat aan de operationele security aan
Geallieerde kant heel wat ontbrak.

320



