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‘Market-Garden’ /| Spoorwegstaking

Hoe het tot ‘Market-Garden’, gekomen is, beschreven wij al in het kort
aan het slot van de paragraaf ‘Geallieerde transportcrisis’ in het vorige
hoofdstuk. Wij herhalen: van de Geallieerde bevelhebbers was de Britse
admiraal Ramsay de enige die in de eerste dagen van september op de
vitale betekenis van de havens van Antwerpen en Rotterdam wees —
Eisenhower en Montgomery keken louter oostwaarts, met dien verstande
dat, terwijl Montgomery (4 september) zijn hart had verpand aan die ene
‘really powerful and fullblooded thrust towards Berlin’ waarmee hij vertrouwde
het Derde Rijk de doodsteek toe te brengen, Eisenhower niet bereid was,
de tevoren vastgestelde strategie waarbij men Duitsland op een breed
front zou naderen, volledig op te geven. Montgomery deed toen op 9
september aan de Geallieerde opperbevelhebber weten dat hij in eerste
instantie dwars door Nederland Westfalen zou kunnen bereiken, d.w.z.
het Ruhrgebied aan de noordkant afsnijden, als hij de beschikking kreeg
over één goede haven aan het Kanaal (veel dichterbij dan de Normandi-
sche stranden en Cherbourg), over 1 000 ton luchttoevoer per dag en over
een groot extra aantal militaire vrachtauto’s. Hij moest dus, afgezien nog
van een aantal kanalen, over de Maas, de Waal en de Rijn komen — daartoe
zou het Eerste Geallieerde Luchtlandingskorps (deel van het Eerste Ge-
allieerde Luchtlandingsleger) worden ingezet dat uit drie divisies be-
stond, twee Amerikaanse en één Britse.!

Dat luchtlandingskorps dat meer dan veertigduizend getrainde mili-
tairen telde, was een sterke troef in handen van de Geallieerde bevel-
hebbers. De twee Amerikaanse divisies waren al ingezet in de nacht die
aan D-Day voorafging — nadien waren zij naar Engeland teruggetrokken
en daar opnieuw geformeerd (de verliezen waren aangevuld) en, voor-
zover nodig, opnieuw uitgerust. Waar zouden die twee Amerikaanse
divisies voor de tweede maal en de Britse voor de eerste gedropt worden?
Die vraag kwam naar voren, zodra (eind juli) de statische strijd in

! Het korps was een ad hoc-formatie uit het Eerste Geallieerde Luchtlandingsleger
waartoe nog een vierde divisie behoorde, een Britse, die in de nacht van 5 op 6 juni
in Normandié was gedropt, alsmede de Eerste Poolse Parachutistenbrigade.
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