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Normandië overging in een bewegingsoorlog. Plan na plan werd ont-
worpen om het luchtlandingskorps in een zodanig gebied te droppen dat
het de verdere operaties van de Geallieerde hoofdmacht belangrijk zou
vergemakkelijken. Essentieel was daarbij dat zich, aangezien tanks en
zwaar veldgeschut niet gedropt konden worden (het luchtlandingskorps
was dus een nogal kwetsbaar geheel), in dat gebied geen Duitse tankfor-
maties zouden bevinden en dat de Geallieerde hoofdmacht het luchtlan-
dingskorps binnen enkele dagen zou kunnen bereiken. Men dacht eerst
aan een landing bezuiden Normandië, vervolgens aan een bij Boulogne,
daarna aan een benoorden Amiens, ten vierde aan een bij Rijssel, ten
vijfde (Brussel was juist bevrijd) aan een bij Luik, ten zesde aan een in
Zuid-Limburg. Op 4 september begon men aan plannen voor een landing
bij Arnhem, een week later, r I september (' the stage is set to deal the enemy
a knockout', schreef de bevelhebber van het luchtlandingsleger, de Ame-
rikaanse Lieutenant-General Lewis H. Brereton op die r rde in zijn dag-
boek'), werd door de staf van het luchtlandingsleger gewerkt aan niet
minder dan tien plannen tegelijk: landingen bij Grave, Nijmegen en
Arnhem ('Market'), landingen bij de Rijnbruggen van Arnhem tot Wezel,
landing op Walcheren, beoosten Aken, bij Keulen, bij Trier, bij Koblenz,
bij Saarbrücken, bij Mainz - ja ook voor landingen op vliegvelden .bij
Berlijn en tegelijk in de buurt van de basis van de Kriegsmarine te Kiel
werden de eerste plannen ontworpen. Niet al die plannen werden vol-
ledig uitgewerkt, maar vijf toch wèl en daaronder waren er drie (de
landing benoorden Amiens, die bij Luik en die in Zuid-Limburg) die
vóór de r7de september het stadium bereikten waarop de troepen ge-
alarmeerd werden en zich gereed moesten maken om naar de vliegvelden
te worden gebracht waar de transportvliegtuigen (voor de parachutisten)
en de gliders (voor de niet-parachutisten) klaar stonden. Wat de landing
op Walcheren betreft, merken wij nog op dat dat geen plan was van
Montgomery maar van Eisenhower, en dat Brereton zich er met kracht
tegen uitsprak, o.m. er op wijzend dat op Walcheren, dat vol lange staken
stond (de 'Rommel-asperges'), geen gliders zouden kunnen landen. Ui-
teraard hadden met name de gelegenheden waarbij alle militairen van
het luchtlandingskorps werden gealarmeerd, een belangrijk psycholo-
gisch effect: driemaal kwamen zij in grote spanning te verkeren, driemaal
gebeurde er niets. Zij werden er nerveus en balorig van; het kwam tot
meer en meer onderlinge vechtpartijen. 'My division', schreef later gene-
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