
PLANNEN VOOR LUCHTLANDINGEN

raaI Urquhart, bevelhebber van de Britse luchtlandingsdivisie, 'was battle-
hungry to a degree which only those who have commanded large forces of trained
soldiers can fully comprehend. In fact, there were already signs of that dangerous
mixture of boredom and cynicism creeping into our daily lives. We were ready for
anything' 1 - dat ongeduld van het Geallieerde luchtlandingskorps (bij de
Amerikaanse divisies stond het er niet anders voor dan bij die van
Urquhart) vormde een factor die grote druk ging uitoefenen op Eisen-
hower en Montgomery.

Daar kwam nog een tweede factor bij: de V-2'S. De eerste waren, gelijk
vermeld, op 8 september gelanceerd uit Wassenaar. Hoeveel zouden er
nog volgen? Tien per dag? Honderd? Niemand wist het, maar dat het
voor Engeland van groot belang was, door middel van een doorstoot
naar het Ijsselmeer de kortste verbindingen tussen West-Nederland en
Duitsland af te snijden (alleen de omweg via de Afsluitdijk zou dan
overblijven), was zonneklaar.

*

Op 9 september bracht Eisenhower een telegrafisch rapport uit aan de
Combined Chiefs of Staff die in Quebec bijeen waren voor een conferentie
met Roosevelt en Churchill.' 'The hostile occupation in force of the Dutch
islands at the north of the ScheIdt is', seinde hij, 'certain to delay the utilisation
of Antwerp as a port and will thus vitally influence the full development of our
strategy'; de Geallieerde opperbevelhebber meende op die çde evenwel
sterk genoeg te zijn om zonder Antwerpen snel voorwaarts te kunnen
gaan: naar het Ruhrgebied, naar het Saargebied en naar het gebied van
Frankfort. 'During our advance to the Ruhr and the Saar the deepwater ports of
Havre and Antwerp or Rotterdam will be opened,'?

Eén dag later, 10 september, vonden bij Brussel besprekingen van grote
betekenis plaats. Montgomery confereerde met de bevelhebber van het
Britse Tweede Leger, Lieutenant-General Miles C. Dempsey, met Eisen-
hower en de plaatsvervangend opperbevelhebber, de Britse Air Chief
Marshal Sir Arthur W. Tedder en met de Britse Lieutenant-General Fre-
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