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derick A. M. Browning, Breretons plaatsvervanger. Dempsey zag niets in
‘Market—Garden’; hij was van mening dat het Tweede Leger, de linker-
flank gedekt door het Albertkanaal, oostwaarts moest aanvallen in de
richting van Wezel (zie kaart VII op pag. 325) in plaats van, zo drukte hijj
het uit, ‘going off at a tangent into Holland’ ', maar toen Montgomery hem
vertelde, daags tevoren uit Londen van het War Office een telegram te
hebben ontvangen waarin gevraagd werd of de V/-2-basis bij Den Haag
veroverd of afgesneden kon worden, begreep Dempsey dat ‘Market-
Garden’ zo enigszins mogelijk diende door te gaan. Maar zou Montgo-
mery op aanvoergebied alle extra hulp krijgen die hij behoefde? De Britse
Field Marshal bepleitte bij Eisenhower en Tedder dat Shaef alle overige
offensieven zou stop zetten. Eisenhower weigerde maar zei dat Montgo-
mery aanvullende Amerikaanse hulp zou krijgen; dat zou nog nader
worden geregeld. Montgomery ging daarmee accoord, beloofde Eisen-
hower dat ‘Market-Garden’ in de nacht van 15 op 16 september van start
zou gaan en instrueerde Browning er zorg voor te dragen dat het lucht-
landingskorps op de 15de geheel gereed zou zijn. Hij zei tegen Browning
dat dat korps vijf bruggen moest veroveren: over het Wilhelminakanaal
bij Son, over de Zuid-Willemsvaart bij Veghel, over de Maas bij Grave,
over de Waal bij Nijmegen en over de Rijn bij Arnhem. Browning vroeg
hoe lang hij de brug bij Arnhem met eigen krachten moest vasthouden.
Montgomery antwoordde dat hij er op rekende dat het Tweede Leger na
twee dagen de Rijnbrug bij Arnhem zou hebben bereikt. ‘We can hold it
Sfour’, zei Browning, ‘but I think we might be going a bridge too far.’*
Vervolgens raadpleegde Montgomery het hoofd van de afdeling-
aanvoer van zijn staf; deze gaf hem een nogal pessimistisch beeld van de
situatie en het gevolg was dat op de 11de september bericht ging naar
Eisenhower dat als deze ten aanzien van de extra hulp niet vérgaande
concrete toezeggingen deed, ‘Market-Garden’ niet v646r 23 en misschien
pas op 26 september kon worden ingezet. Die mededeling bleef niet
zonder effect. Op de 12de vlioog Eisenhowers chef-staf, generaal Bedell
Smith, naar Montgomery’s hoofdkwartier en bracht daar de heugelijke
tijding dat aan drie zojuist in Frankrijk gearriveerde Amerikaanse divisies
alle transportmiddelen zouden worden ontnomen, dat Montgomery
voor ‘Market-Garden’ boven de normale bevoorrading kon rekenen op
een extra-aanvoer van soo ton per dag, dat van de voor Bradley’s 12th
Army Group bestemde aanvoer een groot deel naar het Amerikaanse

' Aangehaald in Christopher Hibbert: The Battle of Arnhem (1962), p. 22-23. 2 Aan-
gehaald in R. E. Urquhart: Arnhem, p. 4.
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