‘MARKET-GARDEN’ [ SPOORWEGSTAKING

Montgomery’s directief ging, gelijk reeds vermeld, op 14 september
uit: het Britse Tweede Leger moest met hulp van het Eerste Geallieerde
Luchtlandingskorps via Grave, Nijmegen en Arnhem doorstoten naar het
[Jsselmeer; ‘the Army’, bepaalde Montgomery (zie kaart VII), ‘will then
establish itself in strength on the general line Zwolle—Deventer—Arnhem, facing
east, with deep bridgeheads to the east side of the IJsselriver . . . From this position
it will be prepared to advance eastward to the general area Rheine—Osnabriick—
Hamm—Miinster’ — van Hamm uit moest het dan zuidwaarts het Ruhrge-
bied omsingelen. Het Amerikaanse Eerste Leger moest in eerste instantie
bij Bonn en Keulen over de Rijn komen en vervolgens om het zuiden
langs het Ruhrgebied trekken. ‘Our real objective, therefore, is the Ruhr’,
aldus het directief — een minder ambitieus doel dan het op 4 september
genoemde Berlijn, maar nog altijd ambitieus genoeg. Bovendien: in
datzelfde directief kreeg het Canadese Eerste Leger opdracht, eerst de
haven van Antwerpen te openen (anders gezegd: de Wehrmacht uit West
Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Zuid-Beveland te verdrijven), ver-
volgens noordwaarts op te rukken ‘on the general axis Breda—Ultrecht—
Amsterdam’, de Wehrmacht bewesten die lijn te verslaan en de haven van
Rotterdam te openen, en tenslotte aan de linkerflank van het Tweede
Leger op te rukken in de richting van Bremen en Hamburg.

‘Market-Garden’ vormde, zoals men ziet, slechts een deel van de
operaties welke uit dat directief voortvloeiden. Wat Amerikanen en
Canadezen trachtten te bereiken, zullen wij in het volgende hoofdstuk
beschrijven — bij ‘Market-Garden’ waren slechts de Geallieerde luchtlan-
dingstroepen en het Britse Tweede Leger betrokken, en, wat de primaire
doorstoot betrof, dat Tweede Leger ook niet als geheel maar slechts één
van de drie legerkorpsen waaruit het bestond: XXXth Corps. Dat leger-
korps werd gecommandeerd door Lieutenant-General Brian G. Horrocks:
precies de onstuimige aanvaller die Montgomery nodig had; want zo
gereserveerd als Dempsey, de bevelhebber van het Tweede Leger, tegen-
over Montgomery’s gedurfde plan stond, zo enthousiast was Horrocks.
Toen een officier van de staf van de Britse luchtlandingsdivisie enkele
dagen voor de 17de tegen hem zei, er niet zeker van te zijn dat het XXXth
Corps op tijd Arnhem zou kunnen bereiken, was Horrocks’ antwoord:
“You’ll be landing on top of our heads.’ ' Hij was er vast van overtuigd dat
de tanks van de Guards Armoured Division in luttele dagen op de Veluwe
zouden zijn. Daar zouden zij dan ook van Engeland uit een belangrijke
versterking krijgen; de bedoeling was namelijk om zodra het vliegveld

' Hibbert: The Battle of Arnhem, p. 36.
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