
'MARKET-GARDEN' / SPOORWEGSTAKING

Op 10 september had Montgomery tegen Eisenhower gezegd dat hij
'Market-Garden' van de ryde op de röde van start wilde laten gaan; dat
betekende dus dat de eerste luchtlandingen, precies als in Normandië het
geval was geweest, in de nacht zouden geschieden. In overleg evenwel
met Britse en Amerikaanse luchtmacht-officieren kwam Brereton tot de
conclusie dat het verre de voorkeur verdiende, de landingen bij daglicht
te laten plaatsvinden; in Normandië en vooral op Sicilië (juli '43) was
gebleken dat de troepen, als zij des nachts landden, heel gemakkelijk
verstrooid raakten. Anderzijds leek het hoogst riskant, bij daglicht met
stromen ongewapende transporttoestellen en gliders dwars over gebieden
waar Duits luchtafweergeschut stond en waar ook Duitse jagers konden
opdoemen, tot vrij dicht bij Duitsland-zelf door te dringen, maar ver-
trouwd werd dat aanvallen, vlak voor de inzet van 'Market-Garden' uit
te voeren door de zware toestellen van Bomber Command en van de
Amerikaanse Eighth Air Force en door de jagers en lichte bommenwerpers
van de Second Tactical Air Force (die beschikten alover vliegvelden in
Noord-Frankrijk en België), voldoende effect zouden sorteren.

Er waren niet genoeg transporttoestellen en gliders om de ca. veertig-
duizend militairen van het luchtlandingskorps in één operatie, één lift,
aan de grond te brengen - drie lifts waren nodig. Door de Royal Air Force
werd voorgesteld, de eerste van die drie te laten plaatsvinden vlak voor
de ochtendschemering zodat de tweede lift, die op de vliegvelden in
Engeland vele uren van voorbereiding vergde, later op de eerste dag zou
kunnen worden uitgevoerd. Dat zou het grote voordeel bieden dat men
aan het einde van die eerste dag ter plaatse de beschikking zou hebben
over twee-derde van het gehele luchtlandingskorps, ja nog wel over iets
meer (bij de eerste lift zou namelijk méér dan een derde worden over-
gebracht), maar dat voorstel kon door Brereton niet worden aanvaard
omdat de Amerikaanse bemanningen van de toestellen waarmee para-
chutisten zouden worden vervoerd, niet voldoende getraind waren in
nachtelijke operaties en omdat bovendien op 17 september een periode
van nieuwe maan begon: er zou nauwelijks maanlicht zijn. Men zou dus
op de eerste landingsdag slechts de beschikking hebben over de troepen
van de eerste lift en daarvan zou men slechts een deel kunnen inzetten
tegen de bruggen waar de gehele operatie om draaide; immers: er waren
ook troepen nodig om de landingsterreinen te beschermen waarop op de
tweede dag van de operatie de tweede lift en op de derde de derde lift
zou neerkomen.

Vijf bruggen moesten, gelijk gezegd, (afgezien nog van enkele klei-
nere) veroverd worden: bij Son, bij Veghel, bij Grave, bij Nijmegen, bij
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