
DE BERICHTEN V AN 'ALBRECHT'

gememoreerde overleg met Montgomery voerde, de chef van de Intel-
ligence-afdeling van Shaef mee en bepleitte dat bij Arnhem twee lucht-
landingsdivisies zouden worden gedropt in plaats van één. Montgomery,
zo vertelde Bedell Smith in september '4S, 'ridiculed the idea and waved my
objections airily aside."

Niet beter verging het prins Bernhard: toen deze vlak voordat 'Market-
Garden' werd ingezet, er Montgomery op ging wijzen dat polderland als
de Betuwe ongeschikt was voor het opereren met tanks, zei de Britse
veldmaarschalk dat de prins zich teveel zorgen maakte, 'en tenslotte',
aldus later de prins, 'weigerde Monty categorisch geloof te hechten aan
de inlichtingen die ik hem verstrekte over de sterkte en locatie van de
Duitse troepen in het aanvalsgebied'" - inlichtingen welke de prins
hoofdzakelijk van het Bureau Inlichtingen had ontvangen, rechtstreeks.

Grote zorgen maakte zich ook de chef van de Intelligence-afdeling van
Breretons staf. 'At first', aldus de Britse historicus Ronald Lewin in zijn
werk over het gebruik dat de Geallieerden van het gedecodeerde Duitse
radioverkeer hebben gemaakt, 'his concern was based on reports filtering
through from the Dutch resistance about 'battered Paneer-divisions believed to be
in Holland to refit.' But on the 15th five oblique-angle air photographs' (op die
Iyde hadden twee speciaal-uitgeruste Spitfires foto's gemaakt van de
stroken land die de Geallieerde luchtarmada zou passeren alsmede van
de landingsterreinen en hun omgeving) 'showed him indisputable evidence.
'There in the photo's', he said, 'I could clearly see tanks - if not on the very
Arnhem landing- and drop-zones, then certainly close to them" (nl. het ge-
mechaniseerd geschut van de çte en vermoedelijk, in de Achterhoek
dichtbij Arnhem, tanks van de late SS-Panzerdivision). Toen evenwel de
Intelligence-offi.cier de luchtfoto's naar Browning meenam, 'he was brushed
aside. He was held to be hysterical' (hij had in opwinding gesproken) 'and
shortly afterwards was ordered to take a rest and go on leave. "

Meer nog.
Hoewel, gelijk eerder opgemerkt, het Duitse militaire radioverkeer als

bron voor de Geallieerde Intelligence minder belangrijk werd, had dat
verkeer op de ochtend van de ryde toch nog een nieuw belangrijk
gegeven opgeleverd, nl. dat Model zijn hoofdkwartier had gevestigd in
Oosterbeek. In Bletchley Park, de grote decodeercentrale, was men van de
Geallieerde offensieve plannen niet op de hoogte; men besefte dus niet
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