‘MARKET-GARDEN’ [ SPOORWEGSTAKING

den in Engeland meer dan 1 500 transportvliegtuigen met gliders begon-
nen op te stijgen, alsook de ruim 9oo jagers (bijna 400 Britse, ruim 500
Amerikaanse) welke die luchtarmada dienden te beschermen. De armada
werd voorafgegaan door 12 Britse en 6 Amerikaanse transporttoestellen
welke de parachutisten vervoerden die als Pathfinders moesten fungeren;
bij Son, Veghel en Groesbeek moesten dezen een kwartier, bij Heelsum
een uur véér H-Hour gedropt worden.

De gliders (ze werden aan een nylonkoord van 30 meter lengte voort—
getrokken) waren simpel geconstrueerd: om een stalen buisconstructie
zat een wand van canvas en multiplex — ze hadden met dat al een
laadvermogen van bijna 2 ton en konden zelfs jeeps, licht geschut, simpele
vrachtauto’s en brengun-carriers vervoeren. Boven de Noordzee braken
enkele van die gliders doormidden, men zag de inzittenden als poppen
vallen — wie dat van andere gliders uit zag, werd door angst bekropen;
trouwens, tot een van de bij de Amerikaanse 101st Division ingedeelde
Nederlandse Commandos zei een Amerikaanse journalist die zich in’
dezelfde glider bevond, dat hij in zijn broek deed van angst en ‘ik’, aldus
die Commando, ‘was ingescheept met angstzweet. Toen ze van de grond
af begonnen te schieten’ (niet alle Duitse luchtafweerkanonnen waren
tot zwijgen gebracht), ‘dacht ik: die helm moet ik nu voor mijn gat
houden, want daar komen de scherven vandaan.”

De planners van ‘Market’ hadden het voor mogelijk gehouden dat bijna
30% van de transporttoestellen en gliders zou worden neergeschoten — in
werkelijkheid waren de verliezen minder dan een tiende van die schat-
ting. Van de bijna 3 0oo Geallieerde transporttoestellen, gliders en jagers
gingen slechts 68 verloren.

Het overtrekken van de Geallieerde luchtarmada dat meer dan een uur
duurde, maakte diepe indruk op allen in bezet gebied die, niet eens zo
hoog in de lucht, de lange stoeten zagen passeren (het was een haast
zomerse dag met weinig wolken). ‘Dit moet de bevrijding zijn’,
aldus een reactie uit Den Bosch (elders zal men wel niet anders hebben
gedacht) —

‘De daken zien zwart van de toeschouwers, de een joelt en juicht, de ander is
sprakeloos en heeft een brok in de keel, men zoekt naar oranjedoeken, vlaggen
worden uitgelegd, handen worden geschud, tranen weggepinkt.

En de Moffen??? Het eerste halfuur kunnen ze geen tien tellen: ook voor hen
is dat te machtig. Tegen zo iets staan geen voorschriften in hun militair zakboekje!

! J. W. Bothe in Verolme Nieuws, XIX, 1 en 2 (jan.-febr. 1975), p. 8.
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