
DE GEALLIEERDE LUCHTARMADA

Dan rennen ze naar de wapens, en schieten, schieten dat ze doen, tot zelfs met
geweren en revolvers toe!'!

Totaal verrast werden ook Model en Student - deze laatste evenwel
die zich in Vught bevond, wist's middags om ongeveer half vier precies
waar, op welke dagen en in welke sterkte de Geallieerde luchtlandings-
troepen wilden landen. Militairen van de Wehrmacht hadden namelijk
een exemplaar van de operationele orders voor 'Market' aangetroffen op
het lijk van een Amerikaanse officier wiens toestel bij Vught was neer-
geschoten - een stuk dat de betrokkene in strijd met alle voorschriften
had meegenomen. Op dat tijdstip waren overigens bij Son, Veghel,
Groesbeek en Heelsum ruim negentienduizend Geallieerde militairen
geland, precies op tijd en met hooggestemde verwachtingen; elke militair
had niet alleen h6 (de tegenwaarde van 10 pond sterling) in nieuwe
Nederlandse muntbiljetten bij zich maar ook nieuw geld, door de "Alli-
ierte Militärbehörden' uitgegeven, dat hij in Duitsland zou kunnen gebrui-
ken, en de officieren beschikten over kaarten van Duitsland tot aan de
streek om Dortmund toe. De kaart van Arnhem en omgeving welke de
voor Arnhem bestemde luchtlandingstroepen bij zich hadden, was ove-
rigens bedroevend slecht; ze was gebaseerd op een kaart van het War
Office die uit 1913 dateerde en tot '42 bijgewerkt heette. Notabene: de in
'34 in gebruik genomen verkeersbrug over de Rijn, waar de hele operatie
om draaide, stond er niet op. Waar die brug lag, wisten de officieren wel:
dat hadden ze op luchtfoto's kunnen zien.

*

Hoe schoot op die eerste dag (beter: halve dag) van 'Market-Garden'
Horrocks XXXth Corps op?

Niet erg vlug en niet erg ver. Om 2 uur op die zondagmiddag ging de
Guards Armoured Division van het bruggehoofd bij Neerpelt uit (zie kaart
VII op pag. 325) tot de aanvalover. De Duitsers boden fel verzet en de
eerste Britse tanks kwamen pas's avonds om half acht in Valkenswaard
aan, 12 km bezuiden Eindhoven. Daar hielden ze halt, conform hun
orders. Horrocks had namelijk bepaald dat het XXXth Corps die eerste
dag niet verder zou oprukken, een kilometer of 15 dus - maar de afstand
van Neerpelt naar Arnhem was 105 kilometer. Waarom Horrocks, anders

1 'De vrijheid wenkt', p. 3 (Doe II-IOoB, a-4).
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