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IX. 17 september 1944. De Amerikaanse luchtlandingen bijj Grave en

Groesbeek

In rood: de landingszones. De hoofdmacht van de Amerikanen kwam bij Groes-

beek aan de grond maar had als eerste taak, een verdedigende stelling in te nemen

tegen Duitse aanvallen uit het Reichswald. Van de in het gebied aanwezige

bruggen werden op de eerste dag van ‘Market-Garden’ slechts die over de Maas

te Grave en over het Maas—Waal-kanaal te Heumen door de Amerikanen
veroverd

om de Waalbrug te Nijmegen te veroveren, mislukte. ’s Middags heerste
er aan Duitse kant in Nijmegen veel verwarring, de Ortskommandant
verliet de stad, zo ook volgens opdracht de Befehlshaber der Ordnungspolizei
met zijn staf (hij trok naar Deventer) — alles werd voorbereid om de
Waalbrug om zes uur op te blazen; bovendien vorderden de Duitsers alle
boten waarmee men de Waal kon oversteken. Kort v66r zes uur evenwel
kreeg de Luftwaffe-officier die de plaatselijke verdediging was gaan leiden,
bevel van Model (deze bevond zich toen in de Achterhoek) dat de
verkeersbrug en de spoorbrug over de Waal niet vernield mochten
worden; Model beloofde hulp van Waffen-SS’ers. De Luftwaffe-officier
was toen al bezig, bezuiden de Waal bij beide bruggen een bruggehoofd
te vormen waartoe hij in eerste instantie ca. zevenhonderdvijftig man
Fallschirmjiger tot zijn beschikking had, maar in de loop van de avond
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