
DE DUITSERS IN EN BIJ ARNHEM

X. 17 september 1944. De Britse luchtlandingen benoorden Heelsum
In rood: de landingszone. Van de drie bataljons die in de richting van Arnhem
oprukten, werd één aan de Amsterdamse weg en één aan de Utrechtse straatweg
(tussen Oosterbeek en Arnhem) tegengehouden; alleen het derde bataljon dat van
Heelsum de weg langs de Westerbouwing volgde, wist de verkeersbrug te bereiken

zich niet, zoals vrijdagavond bij de briefing was meegedeeld, ca. driedui-
zendvijfhonderd Duitse militairen, maar enkele duizenden méér. Aan-
vankelijk heerste onder hen iets van paniek, maar deze verdween zodra
bleek dat de commandanten het hoofd koel hielden. Bij Bittrich was dat-
laatste bij uitstek het geval; hij had via het verbindingsnet van de Luftwaffe
vernomen dat de Geallieerden bij Groesbeek en op de Heelsumse heide
waren geland 1, had geconcludeerd dat hij de Rijnbrug te Arnhem óók
moest verdedigen door het houden van de Waalbrug te Nijmegen en
had onmiddellijk order gegeven, versterkingen naar Nijmegen te zenden:
de. pantserwagens van de çte en de tanks van de i ote SS-Division; die
pantserwagens kwamen, gelijk reeds vermeld, zondagmiddag de Rijn-
brug over.

Ook Harzer, commandant van de çte SS-Division, had onmiddellijk
ingegrepen. Hij bevond zich, toen de Britten bij Heelsum landden, in
Hoenderloo om ten aanschouwe van vijfhonderd Waffen-SS'ers een hoge

, 'Diogenes' in Schaarsbergen stond O.m. in verbinding met een Duitse radarpost vlak
bij de Heelsumse heide. Wij vermelden in dit verband dat de grote centrale te
Schaarsbergen op 18 september werd verlaten en dat de installaties er werden opge-
blazen (geheel nodeloos, zoals later bleek); de centrale werd verplaatst naar Duisburg.
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