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onderscheiding uit te reiken aan een der officieren; die vijfhonderd man
zond hij onmiddellijk in de richting van Arnhem, waar zij in de buurt
van Oosterbeek in contact kwamen met een reservebataljon Waffen-
SS'ers van ruim vierhonderd man dat zich sinds 4 september in Ooster-
beek bevond. Dat bataljon stond onder bevel van SS-Sturmbannführer
Sepp Krafft. Het bedreigde (zie kaart X op pag. 347) de grote weg tussen
Ede en Arnhem (de Amsterdamse weg) en de door Harzer vooruitge-
zonden Kampfgruppe blokkeerde de grote weg van Oosterbeek naar
Arnhem (deel van de Utrechtse straatweg).

Wat deed Urquhart?
De luchtlandingsbrigade, gecommandeerd door Brigadier P. H. W.

Hicks, diende het droppingsterrein benoorden Heelsum te verdedigen
met het oog op de komst, maandag en dinsdag, van de tweede en derde
lift- de parachutistenbrigade, gecommandeerd door BrigadierG. W. Lath-
bury, was beschikbaar voor de aanval op de Rijnbrug. Van de drie
bataljons waaruit die brigade bestond, kreeg er één opdracht, de Amster-
damse weg te volgen teneinde vervolgens Arnhem aan de noordzijde af
te schermen - dat bataljon kwam op een kilometer of zes, zeven van
Arnhem vast te zitten. Een tweede bataljon kreeg opdracht, door Oos-
terbeek de Utrechtse straatweg te volgen; het werd aan die weg tussen
Oosterbeek en Arnhem tegengehouden. Het derde bataljon, het bataljon
van Lieutenant-Colonel J. D. Frost, moest Arnhem langs de Rijn naderen
via de weg die van Heelsum langs de Westerbouwing loopt - een weg
die aan de aandacht van Harzer en Bittrich was ontsnapt.

In Arnhem, waar op zondagmiddag nog geen Geallieerden verschenen,
heerste grote onzekerheid onder de burgerij, maar in Heelsum, Renkum
en Oosterbeek voelde men zich bevrijd. In Renkum werd feest gevierd
('S avonds werd er in de straten gehost, bier werd er gratis getapt). In
Oosterbeek was het alsof men, schreef een inwoner, 'een droom' be-
leefde:

'Plotseling deze soldaten uit een ander, vrij land! Sommigen hebben in plaats,
van helmen donkerrode baretten op ... Mensen komen aangelopen. Ze hebben
peren, tomaten, emmers water bij zich. De Engelsen zijn bezweet ... Er gaan er
al honderden voorbij. Allen richting Arnhem. Het is als een folkloristische
optocht. Nu komen er ook fietsers en kleine autootjes. Zowaar Duitse vracht-
auto's, kersvers buitgemaakt, Tommies er in en er op. Dan komt veldgeschut,
getrokken door Duitse krijgsgevangenen.' De vlag verschijnt op de toren van de

I Wij weten niet waar die vrachtauto's en Duitse militairen in Britse handen zijn
gevallen.


