ZONDAGMIDDAG IN OOSTERBEEK

kerk. De Engelsen wijzen elkaar lachend er op. Jongens trappen het publikatiebord
met NSB-reclames omver. Een eindje verder gaat een grote mandfles vol jenever
van mond tot mond. Overal oranje, talloze huizen vlaggen. leder drukt elkaar de
hand, ieder lacht, ieder zoekt een uitweg voor de diepe vreugde, plotseling, zo
heel onverwacht, op een zondagnamiddag vrij te zijn geworden.”

Al dat vreugdebetoon hield Frosts bataljon dat langs de zuidrand van
Oosterbeek trok, maar weinig op. Eén compagnie kreeg opdracht, de
spoorbrug in de lijn Arnhem—Nijmegen te veroveren, maar terwijl de
Britten zich naar die brug toewerkten en haar al dicht waren genaderd,
vloog ze de lucht in. De compagnie bleef bjj de brug liggen, de overige
twee compagnieén trokken verder in de richting van de verkeersbrug,
ondervonden bij en in de bebouwde kom van Arnhem wel enige weer-
stand van de Duitsers, werden ook van de linker-Rijnoever af beschoten,
o.m. door de nu ‘horizontaal’ vurende Duitse luchtafweerbatterij die
slechts licht was beschadigd, maar slaagden er in het donker in, de

-noordelijke oprit van de verkeersbrug te bereiken. Zij kwamen niet over

de brug heen — de Duitsers die zich krachtig verdedigden, hadden op de
zuidelijke afrit een pantserwagen en een stuk luchtafweergeschut staan.
Intussen werd het bericht dat de Britten bij de brug waren, ’s avonds in
het dichtstbij gelegen deel van Arnhem door de achtertuinen van huis
tot huis doorgegeven. ‘In de verduisterde kamers’, aldus een Arnhemmer,
‘is het feest. Men lacht, men drinkt, men rookt. De laatste reserves gaan
er aan. Wat zou 't? Morgen zijn wij vrij!’? ’s Avonds laat wist ook een
deel van het Reconnaissance Squadron dat van Oosterbeek af de spoorbaan
had gevolgd en van het station Arnhem dwars door de stad was getrok-
ken, tot het noordelijk uiteinde van de brug door te dringen, samen met
enkele pioniers en een compagnie parachutisten. Er vormde zich daar een
groep van omstreeks zevenhonderd Airbornes die zich hoofdzakelijk
nestelden in de gebouwen aan weerszijden van de noordelijke oprit.
Tweemaal werd in de nacht gepoogd, de Duitsers van het zuidelijk
uiteinde te verjagen — beide pogingen mislukten.

Dat een deel van zijn troepen de Rijnbrug had bereikt, was Urquhart
onbekend. De groep bij de brug had een zendertje bij zich maar met dat
apparaat kon men Urquharts hoofdkwartier niet bereiken. Dat hoofd-
kwartier op zijn beurt was niet in staat, radiocontact op te nemen met
Brownings hoofdkwartier in Groesbeek, laat staan met Brereton in
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